— 


Köprülüler:iSDEMİR ve Seydişehir için 1978'de Rusya'ya 52 milyon dolarlık mal vereceğiz 


© Ticaret Bakanı: “Henüz volfram üretmediğimiz için Rusya” ya da ihraç soz konusu değildir” 

e Köprülüler, 1979'da Rusya'dan elektrik alınacağını açıkladı 


PAZARTESİ 


ARALIK 1978 


Kuruluş yık:1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


300 KURUŞ 


Türkiye'nin verdiği tavizler yeterli bulunmadı 


IMF ÜÇÜNCÜ DİLİM 
KREDİYİ VERMEDEN 


ANKARA (ÖZEL) 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haftalık Yankı dergisinin Türk-Sovyet ilişkileriyle ilgili sorularını yanıtlarken, Sovyetler'e volfram ihracının sözkonusu olmadığını belirtti. 

Köprülüler, Rusya'dan petrol alımının 1979'dan itibaren yılda 3 milyon von olarak bağlandığını, karşılığında, Türkiyenin. Rusya'ya demir dışı madenler, bugday ve bazı sanayi ürünleri vereceğini, bunu yapmazsa döviz ödeyeceğini söyledi. Demir dışı madenler konusunda ise “Henüz volfram üretemiyoruz. Bunun 1979 da olacağını sanmıyorum. Bundan dolayı şimdilik volfram ihracı sözkonusu değil" dedi. 

Köprülüler, imzalanan ticaret anlaşmasında Rusya'dan — 1979 yılında 259 milyon kilovatsaat elektrik alınmasının 


İCARET BAKANI TEOMANKÖPRÜLÜLER da öngörüldüğünü bildirdi (Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


e 


g 


P imr kredi vermezse ne olacak? 


60000000000000000000000 edi dilimi olan 38 milyon doları vermemesi halin- 


IMF'nin üçüncü 


de durumlarını IMF'nin tutumuna göre ayarlama eğiliminde olan diğer uluslararası kuruluşların da aynı biçimde kredi vermekten vazgeç ecekle- 


ri bildiriliyor. 


Buna göre Türkiye'nin alamayacağı krediler şunlar: 
1. Türkiye 50 büyük bankadan ithalat gereksinimini karşılamak 


üzere talep ettiği 500 milyon dolarlık 


2- Merkez Bankasının 220 banka ile sirdürdüğü 3 milyar 738 milyon dolarlık vadesi gelmiş kısa süreli kredinin ödeme tarihlerinin erte- 


X ECEVİT 
BUGÜN İSVEÇ'TE 


“e 


bez 


a < m tee 1i 
Ecevit'in Brüksel'de Avrupa ülkelerindeki Türkiye Büyükelçileriyle yaptığı toplantıya Gündüz Ökçün ve Şükrü Elekdağ da katıldı 


"taze para"yı alamayacak. 


(Devamı Sa.7, Sü.3'd 


Başbakan Bülent Ecevit 
Brü ksel'den sonra bugün İsveç'e geliyor. Öğleden sora, İsveç yetkilileri ile görüşecek olan Ecevit, akşam Dışişleri Bakanı'nın onuruna verdiği yemeğe gidecek. 

Başbakan, yarın öğleden (Devamı Sa. 7, Sü, 9'da) 


(Foto: AYDINLIK) 


Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 


öğretim üyesi 


Profesör NASUHOĞLU: 


“Gençlerin birb 


irlerini 


okullara almamaları 


kaba bir zorbal 


p “Tüm gençlerimizin özgürlük içinde okumak hakları 


olduğunu kabul etmezsek, kendimize yönelebil benzer eylemleri nasıl kınayabiliriz?” 


p “Olayların sadece polis önlemleriyle sona ereceğine inanmıyorum. Asıl önlem kafaya yerleşmiş eğilimleri yok etmektir” 


BASYAZI 


Ülkü Ocaklarına yarayan siyaset 
Doğu Perinçek 


Ülkü Ocakları öğrenci kitlesi içinde niçin yalabildi? Bunu her türlü önyargıyı bir kenara rakip tahlil etmek gerekir. 

Bir kere arkalarında devlet vardı. 12 Mart tidarları ve MC hükümetleri, polisiyle ve bütün ıkanlarıyla bunları desteklediler ve beslediler. 
r neden buydu. Ne var ki, bu nedenin ortadan ılkması, onları destekleyen iktidarların yıkılasına bağlıydı. Ama bir de bizim elimizde an etken vardı: Doğru bir gençlik siyaseti izleek. Okulların kapısını tutan kırk haramiler şasetini mi izleyeceğiz, yoksa bütün gençliği Icaklamaya çalışan devrimci siyaseti mi? 

Mihri Belli'nin başını çektiği oportünist blok 170'te "küçük burjuvaziyi döverek bilinçlenrme" siyasetini getirdi ve bunu eyleme de ge- 
"di. Maceracılar, o zamanlardan başlayarak nçlik kitlesi içinde yalnız sağcı fikirlerde oılara karşı değil, sosyal demokrat ve Marksist 


nçlere karşı da zorbalığa başvurdular. Bunun (Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


iktir” 


HAMDULLAH Y ANIK 

Okullarda öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği sorunuyla ilgili olarak, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor 
Rauf Nasuhoğlu'nun görüşlerini aldık. Sayın Nasuhoğlu, öğrencilerin siyasal görüşleri yüzünden birbirlerini okullara almamalarının kaba bir zorbalık olduğunu söyledi, olayların polis önlemleri ile değil, eğitimle suna erdirilebileceğine işaret etti, öğrencilerinden ve gençlerden birbirlerine hoşgörüyle bakmalarını, birbirlerinin fikirlerine saygı göstermelerini iste di. 

Nasuhoğlu yla yaptıgımız görüşme şöyledir: 


ecek 


- Öğrencilerin ölmek yada yaralanmak korkusu duymadan okullarına gidebilmeleri nasıl sağlanır? 

NASUHOĞLU — Öğ- 

(Devamı Sa. /, Sü.8'de) 


İİ az pi sem) 


DOĞAN 
YURDAKUL’ UN 
YAZISI: 


SOSYAL 
EMPERYALIZM-I 


5.SAYFADA 
AREL TEM 


eli Sayfada — — 


GİDİYOR 


e IMF yetkilileri durumu Washington” daki merkezde değerlendireceklerini söylüyorlar 


© Devalüasyon oranı ve KiT'lere yapılacak hazine yardımı 


konusunda anlaşma sağlanamadı e IMF heyetinin Ankara”dan 


ayrılmasından sonra yüksek oranlı bir devalüasyon bekleniyor 


IMF heyeti Mart ya da 
Nisan da yeniden gelecek 


ANKARA (ÖZEL) 

Uluslararası Para Fonu (IMF)nin Ankara'da bulunan Türkiye Masası Şefi Charles Woodward Başkanlığındaki heyeti ile yapılan görüşmeler. 
de anlaşmaya varılamadı. IMF Heyetinin kredinin üçüncü dilimi olan 38 
milyon doları vermeden birkaç güne kadar Ankara'dan ayrılması beklenior. 

Yapılan görüşmelerde, IMF Heyeti maliye ve hazine yetkililerinden yüksek oranlı bir devalüasyon yapılması ve KİT'lere hazineden yapılan yardımın azaltılması konusunda direttiği ve Türkiye'nin bu konuda ver- 


ALEV ÇOŞKUN, USUMİ 
VE 178 AVUKAT 


BASIN AFFININ 


ÇIKARILMASINI İSTEDİ 
© Hikayeci Osman Şahin hakkında gazetemizde çıkan bir kitap 


irisi ri kabul ettiği tavizleri yeteri eleştirisinden dolayı dava açıldı İeilmadiği beli) << em Heyet bu konuda Washington' 


© Parti Bayrağı Dergisi Yazıişleri “ Müdürü tutuklandı 


daki merkezinde bir görüşme yaptıktan sonra bir karar alabileceğini Türkiye'ye bildirdi. 


Ancak Maliye Bakanır ğına yakın kaynaklar 
IMF heyetinin ayrılma: sından sonra hükümetin yüksek oranlı bir develi asyon yaparak, IMF'yi ikna etmeye çalışacağını belirtiyorlar. 

IMF'nin eğiliminin de yüksek oranlı bir devalüasyon yapılması halinde üçüncü dilimi de vermek olduğu ifade edildi. 

Bu gelişmelerden sonra IMF Heyetinin önümüzdeki Mart ya da 
Nisan ayında tekrar Türkiye'ye gelebileceği belirtildi. 

Yapılacak devalüasyon oranının ise yüzde 20 ila 
35 arasında olması bekleniyor. 


“Gençliğe saldıranlar yıkılacak” 


DGBF: Zorbalığa 

son, gençliğe fikir özgürlüğü 


ANKARA (ÖZEL) 
Devrimci Gençlik Bir- 


ER a a Öte yandan More lu, 26 lik örgü- ankası Baş kanı _ İsma a ti temsileis! he yaptığı Hakkı Aydinoglu nun ALİ TABLACI (Devamı Sa. 7, Sü.7'de) Washington da sürdür- 


düğü borç ertdeme görüşmelerinden somut bir sonuca varma dan .önceki gün Türkiye' 
ye dönmeside' IMF'nin henüz karar vermemesine bağlanıyor. Ecevit'in bu nedenle de Brüksel'de 
"AET, OECD ve NATO üyesi ülkeleri IMF ile anlaşma beklemeden harekete geçmelerini iste liği bildiriliyor 


1979 Mali Yılı 
Bütçesi Salı günü _ 


pJAARANANANORUANAUNANANACOOOQRUAARRONORONODONNNANEE 


YÜRÜYÜŞ dergisini 
| iddialarını 
ispata çağırıyoruz 


AydoğanBÜYÜKÖZDEN 


ş dergisi sahibi ve Türkiye İşçi Partisi 

“isi Bay Nihat Sargın, sizi, derginizde gazelemizle ilgili olarak ortaya attığınız iddiaları ispata davet ediyorum. 


Sahibi olduğunuz Yürüyüş dergisinin 5 Ara- Karma Komisyonda lık 1978 tarihli 19İ. sayısında gazetemizle ilgi- ii li olarak aynen aklardığım şu haber yayınlan- görüşülecek 


di 


“Yeni Ortam 1 Mart 1976 günü 'elveda' ANKARA (ANKA) derken 12 gün sonra '12 Mart'a karşı olan- 1979 Mali Yılı Bütçeların gazelesi' sloganıyla 'Vatan' çıktı orta- si, Bütçe Kama Komis- ya. İleride gazele sahibi kılınacak olan Mao' o'nunda 19 Aralık Salı cuların gazeteciliği temrin etme yatağı ola- nü rak bir geçiş dönemi nileliğindeki 'Vatan' nacak. 
yaklaşık iki yıl sürdürdü yaşamını Yüze ya- ilgi 5 
kın TIR kamyonuyla bir nakliyat filosuna ay sahip patronu gazeteyi satarken, TÜSİAD ce Bakanlıkların bütçe ve MESS'in 'rica'larını kırmadı. O da, gaze- leri ele alinacak, Gi 


lesini 'bir gün gene çıkmak" yutturmacasıy-, la 'Halktan toplanan paraların’ sahibi 'Halkın çocuklarına' 'saltı ve sattırddı. Mao 'culara önemlice bir 'Milli burjuva' katkısı olunca ve bu da Vatan patronuna biraz dolambaçlı defter hesaplarıyla iletilince Vatan gazetesi 'Aydınlık' oldu." 

Bay Nihat Sargın, Derginizde açıkça Aydınlık gazetesinin Türkiye Sanayi ve İşadam- 


hurbaşkanlığı, Senato, Meclis ve Sayıştay bütçeleri üzerindeki görüşmeler ise bakanlık bütçeleri o tamamlandıktan sonra yapılacak. 

1979 Mali Yılı Bütçesi, Meclislere 395 mil- 


ları Derneğinin (TÜSİAD) ve Madeni Eşya z yar 871 , milyon liralık İşverenleri Sendikasının (MESS) desteği ile = erteleme ödenekle sunulçıktığını, bu çevrelerden gelen paranın Va- z du. 266.4 milyar liralık lan, gazetesinin sahibi Sayın Numan Esin'e z başlangıç ödeneğiyle ya- 
„verilmesi ile bu gazetenin 'Aydınlık' haline = sallaşan 1978 bütçesinin,’ geldiğiniiddia ediyorsunuz z 310 milyar liraya yüksel-Şimdi sizi bütün kamuoyunun önünde bu & Dig; olması nedeniyle, 

E (Devamı Sa.7, Sü.6'da) E 1979 bütçesinde yüzde ANYANAK NANENANE SANAANANSONAAANANUNArS raare 27.7 Oranında bir artış 


öngörüldü. 


İGD'lilerin saldırısının yankıları sürüyor 


Demir Döküm'de temsilcilik 


seçimleri yapıldı 


fa YORUM —-——, 


Kı 


2, 


ö 


kanı Mao Zedung, hegemanyacılığa karşı v 


BÜTÜNDÜNYADAOLUMLU KARŞILANDI 


r 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
l 


| 


—. 


ANARŞİNİN KAYNAĞI 
VE İŞÇİ SINIFI 


Önceki gün anarşinin en tehlikeli kaynağı pusudaydı, Üç kişi ellerinde silahlarla işçi mahallesinin karanlık bir köşesine sinmiş bekliyorlardı. Sonunda bekledikleri geldi. Gelenler fabrikadaki işinden dönen işçilerdi. Üç kişi silahlarını ateşledi. İşçiler yere düştü. 
Ölmemişlerdi. Bunun üzerine silahlar işçilerin üzerine yeniden boşaltıldı, ölsünler diye sıkıldı tekrar kurşunlar. Benzer bir olay bir başka semtte yine yaşandı. Aynı fabrikadan dönen bir başka işçi de pusudan canını zor kurtardı, 

Saldırıya uğrayanlar Türkiye işçi sınıfının kalbi olan bir fabrikanın önde gelen işçileriydi. 
Sözünü ettiğimiz fabrika Demir Döküm. Bu fabrikanın işçileri cesaretleri ve mücadeleleri ile tanınır. Bu işçiler on yıl önce Amerikancı sarı 


(Devamı Sa.7, Sü.6'da) ` 


CESA Mİ gi 


© İki gün önce İGD liler tarafından pusuya düşürülerek kurşunlanan ve halen Okmeydanı SSK Hastanesinde 


yatan İsrafil Durmuş baştemsilciliğe seçildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul'da Demir Döküm Fabrikasından üç işçi önderinin önceki gece, Maden -İş'in fedailiğini yapan bir grup İGD'li tarafından yollarına pusu kurularak kurşunlanması, Demir Döküm işçileri arasında ve işçi çevrelerinde büyük tepkilere yol açtı. 

Bir süre önce Maden- 
İş Sendikasından ayrılarak Devrimci Maden-İş Sendikasında örgütlenen Demir Döküm işçileri dün temsilcilik seçimle rini yaptılar. 

Cumartesi günü yapı lan seçimlerin ilk turun- da 25 işçiye bir ünite temsilcisi olmak üzere 
74 ünite temsilcisi se 
çildi. 


Pazar günü ise ünite, 
temsilcileri toplanarak 8 
kişilik temsilci kadrosunu ve baştemsilciyi seçtiler. 


Önceki gin İGD'liler tarafından yaralanan ve halen Okmeydam SSK 
Hastanesinde yatan 3 
rafi Durmuş 74 ünite den 69'unun oyunu ala rak baştemsilciliğe seçildi. 

Geri kalan yedi temsilciliğe ise Ahmet Se zer, Mustafa Kuş, Mehmet Demirhan, Doğan 
Oylum, Yusuf İmece, Binali Çay ve Yunus Sede foğlu seçildiler. Seçimler büyük bir coşku ve birlik havsı içinde geçti. 

Bugün yeni seçilen temsilcilerin ve Devrimci 


(Devamı Sa. 7, Sü.5'de) 


POLİSİN “ARANAN SUÇLULAR” OLARAK İLAN ETTİĞİ 


AHMET KIZILER VE CEMAL 
SENER OLAYLARLA VE ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİNİN 

OLMADIĞINI AÇIKLADI 


İSTANBU L(ÖZEL ) 


İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önceki gün yaptığı bir açıklamada, aşırı sol bir örgüte mensup olduğu öne sürülerek arandığı bildirilen Hacı Ahmet Kızıler ve Cemal Şener dün basına ayrı ayrı açıkla- 


ma yaptılar. Ahmet Kızıler, yaptığı yazılı açıklamada arananlarla 


zler: “Bugün Savcılığa gideceğim” 


8 Şubal 1972. Şanghay işle bugün arlık 
nemli bir noklası. ABD Başkanı Richard 


sonuçlanan Çin-Amerikan ilişkilerinin Nixon ve Çin Halk Cumhuriyeti Baş- e ABD'nin Tayvan'dan çekilmesi konusunda aynı belgenin clina imzalarını alıyorlar.” 


göüşülmeye başl- MOSKOVA, İSRAİL VE TAYVAN KARŞI ÇIKARKEN 


ABD'NİN TAYVAN'DAN ( 


EKİLMESİ 


ÇİN-AMERİKAN ORTAK | $) 


AÇIKLAMASI (Şanghay Bildirisi) | 


-28 Şubat 1977- 


Amerikan tarafı şunu açıklar: ABD, Tayvali Boğazının her iki yakasında yaşayan Çinlileri bir tek Çin olduğunu ve Tayvan adasının Çin'i; bir parçası olduğunu kabul eder. Amerikan Hi kümeti bu duruma karşı çıkmamaktadır. A 

(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


l l 
| 
| 
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DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

ABD'nin Tayvan'dan çekilmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin hali.nın tek ve meşru temsilcisi olarak tanıması haberi dünyanın birçok başkentinde olumlu karşılandı. Özellikle Batı Avrupa, Japonya ve Üçüncü Dünya ülkeleri anlaşmayı selamlarken, Moskova, İsrail ve Tayvan anlaşmaya (Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


ilgisi olmadığını bildirerek, yatın savcılığa teslim olacağını söyledi. 
Arandığı bildirilen diğer yirmi kişiyle birlikte televizyon ve basında fotoğrafı yayınlanan Kızıler, açıklamasında şöyle dedi 


“Benlir 


Ben. daha önce bir olaydan dolayı 
4 Şubat 1975 tarihinde 
tutuklandım. 23 Ağustos 
1977 tarihinde cezamın. 
infazı sonucu tahliye ol dum. Bundan sonra Denizli ve İstanbul'da polis gözetiminde kaldım. Emniyet gözetim cezamda Haziran 1978'de Istanbul 
2. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla kaldırıldı O günden bugüne belli bir işim ve ikametgahım vardır. 18 Aralık 1978 günü avukatımla beraber savcılığa teslim olacağım. 
Bu haberin ne maksatla yayınlandığını anlayamadım. 

"Olayların gerçek şekilde düzeltilmesi ve kimin kimi vurduğu belli olmayan bir ortamda boy hedefi olmamam için basının yardımcı olmasını diler, ilgilileri kamuoyu önünde uyarırım. " 

CEMAL ŞENER'İN 

AÇIKLAMSI 

Öte yandan yine mniyet Müdürlüğü tarafından arandığı açıklanan ve TİKKO örgütü ile ilişkisi olduğu öne sürülen Ceraal Şener yaptığı bir açıklama ile olaylarla ve örgütlerle bir ilişkisi olmadığını belirtti. Cemal Şener'in açıklaması şöyle: 

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 16 Aralık 
1978 günkü basına ve 
TRT'ye yaptığı açıklamada arandığımı öğrenmiş bulunuyorum. 

"Bana isnat olunan suçlar ve belirtilen örgütlerle uzaktan yakından hiç bir ilişkim yoktur. 

(Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


m se a AR 


TÜRKİYEDE 
ANARSI 


8) 


© "Bütün konuşmacılar Amerika y 


Konuşmacılar: 


Cüneyt ARCAYÜREK (Yazar-Hürriyet) Hüsamettin ÇELEBİ (Senatör, Yazar-Günaydın) 


Örsan ÖYMEN (Yazar-Milliyet) 


Doğan YURDAKUL(Yazar-Aydınlık) 


Yöneten: 


ile Sovyetler Birliği'ni Türkiye'de anarşinin arkasında yatan dış güçler 


olarak işaret ettiler” 


© "içeride anarşiye kaynaklık eden çeşitli akımları sıralarken, hepsinin ortak olarak birleştiklerinoktanın MHP ve bazı konuşmacıları 


belirttiği gibi KONTRGERİLLA olduğu açığa çıktı” 


© "Bunun yanı sıra bir konuşmacının “sahte solcular’, diğerlerinin ise “soldaki anarşiyi yürüten eli silahlı solcular” diye ifade ettikleri, anarşiye içte kaynaklık eden başka bir nokta” 


FERİT İLSEVER: Teşekkürler, Sayın Yurdakul. 


Bir noktanın biraz daha açılması için Sayın Hüsamettin Çelebi'ye şöyle bir soru yönelteceğim: Şimdi konuşmanız sırasında, kafalardan Zor fikrinin atılması gerektiğini belirtti- 


. niz. Diğer konuşmacılar hemen he- 


men bütünüyle özgürlükler konusun: da hassas olduklarını ifade ettiler. 
Hükümetin özgürlükleri kısıtlayıcı yasa tasarılarına karşı olduklarını belirttiler. Yine siz konuşmanız sıra-Türkiye'de devletin güçlü olduğunu anlaması gerekenler olduğunu belirttiniz. Yani bu, özellikle anlayabildiğim kadarıyla bölücülük akımını kastederek , "Bunlara devletin güçlü olduğunu göstermek veya bu fikri kabul ettirmek gerektiğini belirttiniz. Arkasından Kanatlı Jandarma 78 Tatbikatının devletin normal bir işlevi olduğunu ifade ettiniz. Şimdi özgürlükleri sınırlamakla, kafalardan Zor fikrini atmakla, devletin güçlü olduğunu göstermek, örneğin bir Kanatlı 78 Tatbikatını savunmayı nasıl bağdaştırıy orsunuz? 


TEKRAR KANATLI 
JANDARMA 78 TATBİKATI 
VE HÜSAMETTİN ÇELEBİ 


Efendim, bir defa aynı ifade etmemekten bir zaaf doğuyor. Kanatlı 
78 Tatbikatını savunmadım. Kanatlı 
78 Tatbikatı bütün olan Türkiye'nin 
her tarafında yapılabilir bir devlet işlevidir dedim. Benim memleketim yapılabilir, 


dan Ordu'da da' Edirne' 


de de yapılabilir, Hakkari'de de yapılabilir. Bunu söylerken ben Hakkari ile Ordu arasında hiç bir fark görmediğimi söylüyorum. İkisi çok değişik şeydir, bir. 


İkincisi, yapanın sonradan eğer uydurmadıysa, tabirimi mazur görün, ortaya koyduğu gerekçenin yanliş ve ayıp olduğunu söylüyorum. Pekala diyebilirdi ki, "Hakkari Türkiye" nin bir vilayetidir, başka vilayetler- de de olduğu gibi burada da böyle bir tatbikat yaptım. Niye üzerime geliyorsunuz, niye almıyorsunuz" diyebilirdi. Kılıf bulacağım derken, işi tamamen ayıp noktasına götürmüş olması ona ait bir şeydir. 


Öbür tarafta özgürlükleri kısıtlayıcı tasarı, şimdi arkadaşlar ortada basının belki biraz da kolaylık olduğu için tasarı diye söylediği bir metin aslında yok. Ben, dikkat buyurulmuştur, konuşmamda hiç bir şekilde bu şeylere, tasarı denilen metinlere atıfta bulunmadım. Çünkü bir metnin üzerinde konuşuluyor olabilmesi için altında bir imza görmem lazım. Başbakan Ecevit'in görüşüdür, falan bakanın görüşüdür, hükümetin görüşüdür. Böyle bir şey yok. İmza- 


sız, daktilo edilmiş bir metin. 
Götürülmüş gruba, parti içinde tasa nyı görişelim denmiş, grupta kya- 


met kopmuş, ikiye bölünmüşler, komisyona havale etmişler. Komisyon şimdi biraz önce bir kısmının marifetlerini de izah ettiğimiz kuruluşlardan, kuruluşların başkanları da dahil, anket yapmakla meşgul. Nasıl gelecek, konuşabilir hali nasıl olacak 


Toplantının yapıldığı salonun girişinde düzenlenen Konirgerilla sergisinden 


'bir görünüş 


AP Hükümetinin 1970'dehazırlattığı 


x MHP 
Raporu 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: 


TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok: No:4 - İSTANBUL 


Ferit iLSEVER (Aydınlık gazetesi sahibi) 


“Anarsinin 


s 


HÜRRİYET Gazetesi Yazarı 


CÜNEYT ARCAYUREK 


dk; 


| MHP 


KOMONIZME Ölüm 


yani bugünkü kapsamında mı olacak başka kapsamda mı olacak, belli değil. Onun için ben ortada bir tasarı vardır diyemiyorum. Hatta billurlaşmış, kristalleşmiş bir niyet var da diyemiyorum. Önce o aşama tamamlanır, ondan sonra bu tasarı üzerinde konuşabiliriz. 


DEVLETİN GÜÇLÜ OLMASI 


Devletin güçlü olmasına gelince, devletin güçlü olması varlığının neticesidir. Devlet güçlüdür demek kimseye dokunacak bir söz değildir. Devlet güçlü ise vatandaşı da rahattır. 
Vatandaşı da mutludur. Devlet kendisini korumak, bütünlüğünü korumak, varlığını sürdürmek için neler yapabileceğini de Anayasasında ön görmüş. Bu orlamı daha fazla karıştırmayalım. Bu kan denizini biraz daha büyütmeyelim, devlet son anda müdahale etmek Zorunda kalmasın diyorum. Elbette Allah göstermesin bir gecede binler öldüğü zaman devlet seyirci mi kalacak, kalabilir mi? 
Mümkün değil. Devlet zaten onun için var. Toplumun huzurunu, kendi varlığını, kendi birliğini, kendi bütünlüğünü korumak için var. Onun için diyorum ki o noktaya götürmeyelim. İşi o noktaya götürecek üç beş maceracı, bir bölgede veya bir vilayette veya bir şehirde yaşayan insanların tamamını yakabilir. Bu noktayı dikkatten uzak tutmayalım diyorum. Yani halkımızı ve devletimizi kendi varlığını korumak mecburiyetinin sınınna getirmeyelim. 
Onu söylüyorum. Teşekkür ederim. 


FERİT İLSEVER: Ben de teşekkür ederim. Deminki soruyu biraz daha değişik biçimde sormak istiyorum. Sayın Yurdakul anarşinin önlenmesine çare olarak çeşitli tedbirler sıralarken, Doğuda özgürlükçü 


— $ ANARŞİ açık oturumu: 


VYETLER 
BİRLİĞİ 
Isp j- 


ve demokratik adımlar atılmalıdır dedi. Yani bu konuda?... 


DOĞUDA DEMOKRATIK 
ADIMLAR ATILMASINA KARŞI HÜSAMETTİN ÇELEBİ: 


HÜSAMETTİN ÇELEBİ: Efen dim ben vatanın bir bütün olduğunu söylüyorum, Doğu ile Batı diye ayrim görmüyorum. Batıdaki vatandaş kadar Doğudaki, Doğudaki vatandaş kadar Batıdaki vatandaş hür olmalıdır, mutlu olmalıdır diyorum. 
Yani daha fazla açarsanız, herhalde bir cevap bekliyorsunuz, öyle bir cevap yok bende. Benim cevabım budur. Türkiye bütündür, Türk halkı birdir, bu halk bütünüyle mutlu olacaktır. 


FERİT İLSEVER: Peki efendim. 
Teşekkür ederim. Sayın Öymen, Kanatlı 78 Tatbikatı, bu Sovyetler Birliği'nin kışkırttığı bölücülük akımına karşı bir tedbir olarak getirilmişti. Sayın Çelebi o konudaki görüşlerini belirttiler, sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilirmiyiz? 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ: Ben öyle bir şey söylemedim. Bana atıfta bulunmayın. 


f Li 
FERİT İLSEVER: Hayır, sizin 


için söylemiyorum. 


HÜSAMETTİN ÇELEBİ: "Sayın Çelebi öyle dedi" dediniz de. 


FERİT İLSEVER: Sayın Çelebi bu konudaki görüşlerini söyledi diyorum. Yani bu resmi yetkililer bunu bu şekilde ortaya koydular. “Kanat lı 78 Tatbikatı işte bir tatbikattır, bu ilerde gelişecek herhangi bir ola- ya karşı alınmış bir önlemdir, bunun 


GÜNAYDIN Gazelesi Yazarı 


HÜSAMETTİN ÇELEBİ 


SIRA SIZDE 
BEYEFENDİ > 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provasıdır" şeklinde ilgililer tarafından açıklandı. Bu konudaki görüşlerinizi rica edeceğim. 


ÖRSAN ÖYMEN: “DOĞUYA 
DİPÇİK GÖSTERİSİNİ DOĞRU 
© BULMUYORUM” 


Benim kişisel görüşlerim, hükümetin, devletin, öteden beri, Cumhuriyetten beri, Doğuya yaklaşım biçimini eleştirici nitelikte. Yıllar önceki bir Dersim harekatına katılan bir komutanın adını alıp, yıllar sonra bir tatbikat sloganı olarak kullanmayı sakıncalı görüyorum. (Alkışlar) 


Aynı şekilde “Kanatlı Tatbikatını''nın fotoğraflarını görünce, orada, kadın, erkek, çoluk, çocuğun düşman güçler olarak tanımlanmasını görünce, bu manzara bir parça başka çağrışımlar yapıyor usumda... Az önce örneğini vermiştim, "tek eri kendi vatandaşına karşı yetiştirme" gibi dış kaynaklı CIA kaynaklı bir çeteyle bunu eşdeğer görüyorum, ister istemez. Bu tür Yaklaşımları; gerek 12 Mart döneminde olsun, gerek 12 Mart'tan önceki "Doğudaki komando harekatı" eylemlerinde olsun, Doğulu yurttaşa karşı, hükümetin, devletin bu tarz yaklaşımlarını kınıyorum... 


Doğuya ne tarzda bir yaklaşım olabilir? Uzun uzun tartışılabilir.. 
Ama dipçikle değil... Bunun göstermeik bazı örnekleri ortaya çıkt; KUP projesi gibi, KİP projesi gibi... Bunlar iyi niyetli yaklaşımlardı aslında... Ama konu, son derece geniş bir konudur, KUPun”'a KİP'in de boyutlarını aşar... Belki Doğunun merkezden planlanması yerine bölgesel planlamayla ekonomik, sosyal yapısının değiş- 


p ve tüfekle asla öldürülemez K.Atatürk 


MİLLİYET Gazetesi Yazarı ÖRSAN ÖYMEN 


(Aydınlık E] 


AYDINLIK Gazetesi Yazarı 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ki y ia sümer devletür” FERİT İLSEVER KONUŞMACILARIN BİRLEŞTİKLERİ NOKTALARI ÖZETLİYOR H, 1 Este WoE © "Yine konuşmacılar Sovyetler 


Birliği nın kışkırttığı bölücü akımlara 


dikkat çektiler” 


© "Konuşmacıların birleştikleri ortak noktalardan bir tanesi de Türkiye'de ozgurlüklerin çiğnenmesiyle, yok edilmesiyle anarşinin önlenemeyeceği gerçeği idi” 


© "Bütün konuşmacılar özgürlükleri kısıtlayan baskı tasarılarına karşı birleştiler 


Konuşmacılar, 


özgürlüklerin savunulması noktasında birleştiler” 


tirlmesi alanında, bir yaklaşım tarzı daha doğru olabilir... Ancak bu, Sadece bayındırlık projeleri, kalkınma projeleri şeklinde değil, oradaki, o bölgedeki yurttaşlarımızın da plana ve yönetime katılması biçiminde, daha geniş kapsamlı bir planlama olabilir... Doğuya dipğik gösterisini doğru bulmuyorum ve askeri tatbikatları, az önce dediğim gibi anlayamıyorum... Hiç değilse kamuoyuna yansıyan biçimiyle onaylamıyorum... 


FERİT İLSEVER AKİRLERİ TOPARLIYOR. 


FERİT İLSEVER: Çok teşekkür ederim. 

Değerli dinleyicilerimiz, açık oturumumuz burada sona eriyor. Ben Türkiye'de anarşi konusunda burada ortaya çıkan fikirleri kısaca özetlemek ve toparlamak istiyorum. 


Hemen bütün konuşmacıların tamamı, Türkiye'deki anarşi konusunda iki önemli dış gücün kaynak teşkil ettiğini ifade ettiler. Bütün konuşmacılar Amerika ile Sovyetler Birliği'ni Türkiye'de anarşinin arkasında yatan dış güçler olarak İşare. 
ettiler. 


Yine bu fikirlerine bağlı olarak içerde ânarşiye kaynaklık eden çeşitli akımları sıralarken, hepsinin ortak olarak birleştikleri noktaların "MHP" ve bazı konuşmacıların belirttiği gibi "Kontrgerilla olduğu" açığa çıktı. 
Bunun yanı sıra bir konuşmacının “sahte solcular" diye ifade ettiği, diğerlerinin ise, "soldaki anarşiyi yürüten eli silahlı solcular" diye ifade ettikleri, bizzat Sovyetler Birliği tarafından kışkırtılan bir sahte solcu akımın da anarşiye içerde kaynaklık ettiği başka bir nokta. Yine konuşmacıların birleştikleri ortak noktalardan bir tanesi, Türkiye'de özgürlüklerin çiğnenmesiyle, yok edilmesiyle anarşinin önlenemeyeceği gerçeği idi. 


Konuşmacılar hükümetin getireceği özgürlükleri kısıtlayan yasa tasarılarına ve bu yoldaki hazırlıklara karşı çıktılar. Yani bütün konuşmacılar, özgürlüklerin savunulması noktasında birleştiler. 


Yine Sovyetler Birliği'nin kışkırttığı bölücülük akımlarına dikkat çektiler. 


Bu çok mutlu bir sonuç. Hemen hemen bütün konuşmacıların birleştikleri en temel noktalar, birleştikleri noktalar gerçekten Türkiye'nin en temel meseleleri. Fakat bunun yanı sıra ayrıldıkları noktalar olarak, fikirlerin birleşemediği noktalar olarak, ben Sayın Hüsamettin Çelebi'nin bu özgürlükler konusunda özellikle Sayın Yurdakul'un Kürt halkının demokratik haklarının sağlanması konusundaki teklifine katılmadığını, bu konudaki görüşlerini açıklamadığını, daha doğrusu müp- 


hem bir şekilde bu konuyu ortaya koyduğunu tespit ettim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ: Sayın Başkan, izin verir misiniz? 


FERİT İLSEVER: Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ: Her yerde vatandaş özgür olacaktır, mutlu olacaktır dedim. Doğu diye ayrım yapmanın doğru olmayacağını soyledim. 


FERİT İLSEVER: Evet. Ben şu bakımdan söyledim : Sayın Yurdakul Türkiye'de anarşiye tedbir olarak, çare olarak bir dizi öneride bulundu. 
Bu arada özellikle bu noktayı belirtti. Yani Kürt halkına demokratik hakların sağlanması ve bu yoldaki her türlü kısıdamanın baskının kaldırılmasını, özellikle belirtti. Sizin bu görüşe katılmadığınızı ifade etmek önkr mından söylüyorum. 


HÜSAMETTİN ÇELEBİ: Devam edin. 


FERİT İLSEVER: Bundan sonra da yapacağımız açık oturumlarda değişik fikirlere yine burada olduğu gibi yer vereceğiz. Mümkün olduğu kadar herkesin serbestçe tartışmasını, görüşlerini ortaya koymasını savunuyoruz. 

Bugünkü açık oturumumuz gerçekten halkımıza, ülkemize yaraşır bir olgunlukta geçmiştir. Bu ortamı sağlayan bütün dinleyicilerimize, degerli meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Yine burada sağladığınız bu özgürlük ortamını, bu özgür tartışma ortamını tekrar ediyorum, bu havayı Türkiye çapında yaymayı teklif ediyorum. Aydınlık gazetesi olarak biz bu türden açık oturumlara bundan sonra da devam . edeceğiz. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 


BiTi 


——— 


DÜZELTME 

Açık oturum tartışmalarını teypten çektiğimiz Için, bazı kedime hataları oldu. 

14 Aralik tarihli gazetede Hüsamettin Çelebi'nin konuşmasında sütun bir, üçüncü Paragraf, paragrafin, 10. satırında Yer alan "özde hiç" kelimesinin doğrusu "özdeşleşmiş"tir. Aynı paragrafta "kısmen arkadaşımızın anlattığı gibi"yerine doğrusu "Öymen arkadaşımızın ahlattığı gibi" olacaktır. 

Yine Hüsamettin Çelebi'nin konuşma metninin İkinci sütununda "Davadan Dönmek İsteyenler Vuruluyor'' ara başlığı altındaki paragrafın 21. satırında "yenik" kalmesi "geniş" olacaktır. Aynı paragrafın 26. satırındaki "gergin" ke limesinin doğrusu Ise "yaygın"'dır. 
Yine aynı Paragrafın 33. satırında geçen "korkmaya" kelimesinin doğrusu Ise ""kopmayYa"'dır. 

Yine Hüsamettin Çelebi'nin konuşmasının son cümlesi "Türkiye den kovmamız mümkün değildir" yerine "Türkiye'den anarşiyi kovmamız mümkün değildir" Olacak. 
sti. 

Bize teefonla konuşma metnindeki hataları bildiren Sayın Hüsamettin Çelebi'ye teşekkür eder, özür dileyerek düzeltiriz. 


BİR DEMEÇ VEREN 


“Varşova Paktı saldırı tehdidi 


altımda değildir” 


Fransa Dışişleri Bakanı Bükreş’ 


FRANSIZ TELEVİZYONUNA 


XLYF CONFERENCE 
OP THE ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EIPORTING COUNTRIES 


0o.P. E C.) 
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Meşhed halkı, doktorlara yapılan saldırıyı protesto ediyor 


@Fransa’ da staj yapan iranlı 200 


mühendis bir haftadır grevde 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İran'ın Meşhed kentindeki en büyük hastane- nin önünde büyük protesto gösterileri yapılıyor. 
Bu arada, hastane doktor ve hemşirelerine vapılan saldırıyı lanetleyen muhalefet liderleri hastane kapısında oturma grevine başladılar, * 

Ordu birlikleri tarafından da desteklenen Şah'ın kiraladığı çapulcular, önceki gün hastane personeline saldırmışlardı 

Öte yandan, askeri hükümetin yasak lama kararına rağmen, muhalefet önderlerinin çağrida bulunduğu "Ulusal Yas" için halkın geniş çaplı hazırlıklar yaptığı bildiriliyor. 


FRANSA DA 200 İRANLI GREVDE 


Fransa'daki santralinde staj 


Marsilya muhabirimiz, Güney "Cadarache"' nükleer enerji yapan 200 İranlı mühendisin Şaha karşı mücadele eden İran halkıyla dayanışmak ama cıyla, grev yaptıklarını bildirdi 

İranlı mühendisler yaptıkları açıklamada, halk tarafından tayin edilecek bir yönetimin dışında hiçbir yönetimi tanımayacaklarını belirttiler ve kitle katliamlarına son verilmesini, sıkıyönetimin kaldırılmasını ve SAVAK''ın da-Zıtılmasını. istediler, İranlı öğrenciler, bütün yabancı güçleri ülkeden kovana dek mücadelenin süreceğini vurguladılar. 

Öte yandan, Aix en Pprovovencekenlinde de İran'daki halk mücadelesini desteklemek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Üçüncü Dünya ülkelerinden çok sayıda öğrenci de katıldı. 


Üçüncü Dünyanın kendi hammadde kaynaklarına sahip çıkma mücadelesinin ilk ve en etkili örneği petrol alanında gerçekleşti. Fotoğrafta geçen yılki OPEC toplantısında Petrol İhraç Eden Ülkeler Petrol bakanları bir arada görülüyor, 


ABU DABİ TOPLANTISI SONUCLARI: e MİO UL LARI 


OPEC petrole yüzde 14,5 zam yaptı 


te 


Enver Sedat Arap ülkeleriyle ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla 


$.Arabistan Kralının arabuluculuk yapmasını istedi 


ekledi. Nato ve Varşova aktlarının sil KUVEYT DIŞ HABERLER uulanacak. fiatı 1 1.1601 dolar, rektiğini kaydeden ROMANSA Devlet Birkan ie Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın, Mı. © Zam kararı, SERVİSİ ? bira göre, son iki yıl „l Ekim 1979'da yüzde mızın barışa doğru ilerlemeşi için elimizden geler sır'la diğer Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin e2 süresince varil başına 2.691 zam. Varil fiatı; bütün çabaları sarfetmeliyiz " dedi. düzeltilmesi için, Suudi Arabistan Kralı Halit kademeli olarak Birleşik Arap Emirlik- 1270 dolar olarak don. 14.542 dolar. 

RAVDA GAZETESİ ve Veliaht Prens Fahd'dan yardım istediği açık- lerinin başkenti Abu Da- durulan petrol fiatları, Zam aşamalı olarak 


ROMANYA'YI AD VEREREK ELEŞTİRDİ 


"Romen yoldaşlar, zirve toplantısında hatalı bir tutum aldılar. "Prav- da, daha sonra, Romanya'nın bağımsızlıkçı tutumunun "uluslararası burjuvaziye propaganda malzemesi" verdiğini iddia ediyor. 


" 


Hollanda'da hükümetin kemer sıkma 


landı, 
A Enver Sedat'ın bu amaçla birer de mektup gönderdiğini yazan Kuveyt'in Al Vatan gazeus vi rağ da Mısır adına, Suudi rabistan Kralından benzer bi - diğeri Pali. ir talepte bulun Al Vatan gazetesi, Suudi Arabistan'ın arabuluculuk görevine öncelikle Basra Körfezi ülkelerinden başlayabilece ini, daha sonra da Suriye, Irak ve Ürdün yetkilileriyle görüşebile. 
ceğini yazıyor. 


bi'de yapılan Petrol İhraç Eden ülkeler örgütü (OPEC) Petrol Bakanları toplantısı sonuçlandı. 
OPEC, 1979 yılında petrol fiatlarına toplam 


uygulanacak e Birinci zam dilimi 
yüzde 5 


yüzde 14.5 zam yapmaya karar verdi. Ancak karar, 1979 yılı sonuna ka. 
dar kademeli olarak uy- 


Fransız revizyonistleri 


ÇİĞDEM KÖMÜRCÜOĞLU 


1 Ocak 1979'da yüzde 5 
artırılacak. Böylece varil fiatı 13.335 dolar olacak, Daha sonraki zam dilimleri şöyle : 

1 Nisan 1979'da yüzde 3.809 zam. Varil fiatı: 13.843 dolar, 

1 Temmuz 1979'da 
yüzde 2.294 zam. Varil 


š 


yapılacağından 1979 yılı içinde petrole yapılan zammın ortalaması yüzde 
10 olacaktır. 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan 
OPEC Genel Sekreteri, bu kararda, giderek artan enflasyonun ve iki yıl içinde doların büyük değer kaybedişinin ro) oynadığını belirtti. 

Ayrıca bir uyanda bulunarak, enflasyonün ve doların değer kaybetmesinin önüne geçilmezse, zammın daha da artırılabileceğini söyledi, 


politikas 


FRANSIZ DIŞİŞLERİ 


BAKANI BÜUKREŞ'TE artması üzerine Van 


Fransa Dışişleri Bakanı dean François Poncet, Romen Dışişleri Bakanı Stefan Endrei'nin davetlisi olarak Cumartesi günü Bükreş 'e gitti 


önlemler, paketi, 


değerlendiriliyor, 


dar bir fonda birik 

ABD Hazine Bakanı 
Micheal o Blumenthal'in Romanya'ya yaptığı zi-Yaretten sonra Bü kreş 'e gelen Poncet, Fransa 
Devlet Başkanı Giscard d'Estaing'in Ocak ayında yapacağı Romanya gezisinin ön hazırlığı için yetkililerle görüşmelere başladı. 


ABD Hazine Bakanının Romanya gezisi, Çavuşesku'nun Varşova 
Paktı konusunda Moskovaya karşı çıktığı bir dönemde yapıldığı için, olay ABD'nin Romanya" 
yı desteklemesi şeklinde yorumlanmıştı. 


turulacak, 


yok. 


karşısında hükümet 


da politikacı, yapılan yüzde 7'lik 


Fransa Dışişleri Baka- çıktılar. 


nının da Bükreş-M oskova mücaddesi devam ederken Romanyaı ziyaret etmesi, yine aynı çerçe ve içinde değerlendiriliyor. 


kadarki 


ücret 


İLAN ipa 
BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN" 


1) Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 14-AA-301 Plakalı 1972 model Chavrolet Marka Makam otosunun onarımı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 1978 Mali Yılında bitirilmek şartı ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif Bedeli: 95750.00TI. 

Geçici Teminatı: 6037.50 TI. 

2)İhale Bolu Emniyet Müdürlüğünde 12 Ocak 1978 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

3)Şartname ve diğer evraklar Emniyet Müdürlü ğü nden mesai saatlerinde görülebilir. 

4)Eksiltmeye girebilmek için 

a)Geçici teminat makbuzunun, 

b)Teknik personel beyannamesi, 

c)Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 'azımdır. 

5)İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vereceklerdir. 

6)Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

Keyfiyet ilan olunur. 


(Basın:29849-1708) 


Hollanda'da ekonomik bunalımın 


ni bir ekonomik kısıtlama paketi ö. 
nerdi, "'Bestek 81" adı verilen bu yeni Hollanda'da kemer sıkma politikasının bir parçası olarak 


Hükümetin tasarısına göre, önü ~- müzdeki aydan itibaren ücretlerden yapılacak olan kesintiler, 1981'e ka. 


işyerleri açılması için sermaye oluş-Hükümetin bunun gerçekleşebileceğine 


TEPKİLER ARTIYOR 
İşçiler, öğretmenler, öğrenciler ve kadınlar protesto gösterileri düzenleyerek kemer sıkma politikasına karşı çıktılar. Protestoların giderek artması 


mek zorunda kaldı. 
nelerde uygulanması düşünülen, "Yatak başına 100 florin" ar A kaldırıldı. Kadınların mücadelesi e, hükümeti kürtaj konusunda aldığı kışıtlamaları kaldırmaya mecbur etti. 
işçilerin protesto gösterileri sayesinde aralarında bazı hükümet yanlısı milletvekilerinin de' bulunduğu çok sayısosyal 


MEMURLAR GREVİ GİTTİ 

Hükümetin yeni önlemleri en çok memurları etkileyeceği için, memurlar şimdiden eyleme geçtiler. Bugüne 


artışlarının 


LANDA | | Vietnamlı mültecilere 8x Sye irel : Eae é aes ; işletmeler ına karşı tepkiler sürüyor| | yardım edilmesini istemiyorlar geliştirilecek 


gözel işletmelerde toplam tarımsal üretimin dörtte 


Farıs'e gelen Vietnamlı mülteciler, Fransız kamuoyunda ve basında büyük bir ilgi uyandırdı. Bu olay, Viet nam'daki durumla ilgili olarak canlı bir tartışma başlattı. Aralarında Jean 


maaşlarına yansımaması nedeniyle zaten ekonomik güçlükler içinde olan memur kesimi, yüzde 0,5'lik kesintiye sert tepki gösterdi. 


dan kaçanların kolay bir hayata alışmış olduklarını ve ekonomik zorluklara dayanamadıklarını ileri sürdü. 
Bunlara siyasi mülteci değil, “ekonomik mülteci" denilebileceğini söyle- 


Agt hükümeti ye. 


Henüz grev hakkına sahip olma- Paul Sartre'nin de bulunduğu b. gata i i iri | £ azı di. Rus yardımları nedeniyle biri apılıyor yan Hollandalı el bean demokratlar, Vietnamlı mültecilere | COMECON'a girmelerinin mantıki ol- ARAN, engellemesine aimen Coed Ki yardım edeceklerini açıklarken, re duğunu iddia eden Vo Vang Sung, DIŞ HABERLER ve resmi işyerinde greve başladılar. vizyonist, Fransız "Komünist" Partisi, diğer bir emperyalist kuruluş olan SERVİSİ 


Grevci memurlar, hükümetin kemer sıkma politikasına son verene kadar greve devam edeceklerini açıkladılar. 

Posta, telefon şirketinde, otobüs ve tren işletmelerinde süren greve Parlamento binasında çalışanlar da katıldı, Memurlar son olarak bundan altı ay önce, fiyat artışlarına karşı maaşlarının oartmamasını protesto etmek amacıyla yine greve gitmişler- di 


Vietnam'dan kaçanların “Tiyö rejiminin işbirlikçileri" olduğunu ve “bugünkü Vietnam rejimine kara çalmak istediklerini" iddia etti. 

Öte yandan bazıları da şu gerekçeyi ileri sürerek Vietnamlı mültecileri destekleme kampanyasına katılmadılar: "Bugünkü kampanyayı açanlar, geçmişte Vietnam'daki Amerikan varlığına emperyalist demişlerdi." 
KURTULUŞTAN ÜÇ YIL SONRA 

Kurtuluştan üç yıl sonra bu in sanları bunca para dökerek, dalgalar- 


IMF ve Dünya Bankasının da üyesi olduklarını hatırattı. 
“KAMBOÇYA'YA KARŞI 
SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ" Vietnamlı mültecilerin ülkeerinden kaçmak istem derinin esas nedenleri, açlık, Kamboçya'ya karşı savaşmak istememe, zorla çalıştırılma Parti ve hükümet kadrolarının yozluğudur. Mülteciler, hükümetin “millileştirme" adı altında esas olarak küçük esnafı ve zanaatkarları mülksüzleştirdiğini, toplanan malların ise Ku- 


Sovyet Planlama Bakanı Baibakof'un açıkladığına göre Sovyet nükümeti tarımsal ürün Sıkıntısını atlalmal amacıyla özel tarım işletmeerini geliştirecek ve destekle yecek, Geçen yıl toplam tarımsal üretimin dörtte biri bu özel işletmelerden sağlandı. Köylülerin elindeki topraklar, toplam ekili arazilerin yüzde 98,5 


ürilecek ve yeni 


dışında, inanan 


70 bin memurun katıldığı Haziran aymdaki grevlere nazaran, şim- 


bazı tavizler ver- 


ii di başlayan ve yayılan grev daha et- y Vietnam'a taşınarak parti ve hü- iel Örneğin, hasta. OC! la, açlıkla, susuzlukla boğuşmayı zey Vietnam aş Pp nu oluşturan devlet işlet š kili oluyor. göze alarak ülkelerinden lem kümet kadrolarına dağıtıldığını, el | melerinde üretim geriler-TESLİMİYET VE iten sebebler nedir? Fransız kamuo. o konan araba ve evlerin ise yüksek ken, köylüler ellerindeki 

EKONOMİK GÜÇLÜKLER yu, özellikle işte bu sorunun cevabını kadam edeki yetkililer arasında payla- küçük toprak parçaların- 

Hükümetin bir kanun tasarısı şeki arıyor. şıldığını belirtiyorlar. Hükümetin kü- da tarımsal ürün ihtiyacı- 


çük Zanaatkarları mülksüzleş tirmesi- nin bir nedeni de, bu insanları açi ğa mahkum ederek "yeni ekonomik 


Bu sorunun cevabını, Fransız Basın Ajansı ile bir görüşme yapan Vietnam "Komünist" Partisi Merkez Ko- 1 
mitesi üyesi Huong Tung'un söyledik- bölgelerde" çalışmak zorunda bıraklerinde de bir ölçüde bulmak müm- mak. Mülteciler, yönetici kadrolar kün. lüks içinde yüzerlerken kendilerinin 

Bizzat Huong Tung'un kendisi, günde sekiz ile 16 saat arasında çalış- bugün Vietnam'ın büyük ekonomik (| tırıldıklarını, ama buna rağmen besgüçlüklere battığını, devletin ve eko- lenemediklerini bildiriyorlar. Bazılanominin iyi bir şekilde yönetilmedi - rı da, 18 ile 30 yaşları arasındaki büğini itiraf etti. Avii ülkenin bugün tün kadın ve erkeklerin askere alına; içinde bulunduğu durumla ilgili so- rak cepheye yollandığını, Kamboçya rumluluğu yine kendilerinin caşıdığı. o ya karşı savaşmak istemedikleri içinnı kabul etti. Ama Vietnam'ın eko- de kaçtıklarını kaydediy orlar. 
nomisini Rusya'ya bağlamasından Bugün Vietnam'ın her tarafını Rus ve Rusya'nın kışkırtmasıyla Kamboç- filmlerinin ve dergilerinin kapladığı- ya'ya karşı yürüttükleri saldırı sava- nı, Rusçanın zorunlu bir ders haline şından hiç söz etmedi. getirildiğini anlatan mülteciler, halkın 

Fransız Teevizyonunda bir ko (ülkelerindeki Ruslara zaman zaman nuşma yapan Vietnam'ın Paris Bü- taş atarak nefretini dile getirdiğiri 


nm önemli bir kısmını karşılıyorlar. Küçük özel işletmelerde toplam pala tes üretiminin yüzde 6 2si, et üretiminin yüzde 42si, sebze üretiminin yüzde 
27si, yumurta üretiminin yüzde 3 7si ve bal üretimi nin yüzde 56sı karşılanmaktadır. Özel işletmeler ayrıca toplam pamuk üre timinin de yüzde 20sini sağlamaktadır. 
Yukardaki sayıları açıklayan Sovyet Wopros. 
si Ekonomiki (Ekonomik Sorunlar) dergisi, ayrıca Sovyet Kolhoz köylüleri- nin, kazançlarının yüzde 


linde hazırladığı kemer sıkma önlemleri, bu hafta içinde Parlamento- da tartışmaya sunulacak, Ancak gelen tepkiler üzerine hükümetin tasarıyı değiştirmesi bekleniyor. 

Bilindiği gibi, uluslararası alanda, Batı Avrupa ülkeleri arasında Moskova'ya karşı en teslimiyetçi tutumu takınan Hollanda hükümeti, söz konusu tasarı ile ülke içindeki ekonomik bunalımı emekçilerin sırtına yıkmak istiyor, 


haklardan kesintiye karşı 


memur 


İLAN 
KARAKOYUNLU BE EDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


1— Belediyemize ait TM 14 ) lık BMC Marka Kamyon üzerine komple İtfaye Arazözü yapılacaktır. 

2— Bu İşin Muhammel Bedeli 240.000.00TL olup İhalesi 12.1.1979 Cuma günü saat 14.00” 
de Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda 2490 Sayılı Yasanın 31 Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile yapılacaktır. 

3— İştirakcilerin Teklif Mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Belediye Başkanlığına Makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

4— Bu İşin Muhammel bedeli olen 250.000.000 TL'nin 13.750.000 Lirası geçici Teminattır. 

5— Bu İşe ait İdari ve Teknik Şartname Mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasi;liğinde görülebilir 

6— Telle müracaat ve Postadaki gecikmelerin kabul olunmuş &*>&ı ilan olunur. 


İsa TOKTAMIŞ OĞLU 
KRAKOYUNLU BELEDİYE BAŞKANI (Basın:29893-1710) 


1 


yükelçisi Vo Vang Sung ise, Vietnam' 


6- 
rE 


A Xey fiyet ilan olunur. 4 


belirtiyorlar. 


İNEGÖL KAYMAKAMLIĞINDAN 

- İnegöl Endüstri Meslek Lisesi Tesviye ve Metalişleri atelyesi içim lüzumlu muhtelif kalınlıkta 900 Kg.DKP saç, muhtedif kalınlıkta 1080 Kg. siyah saç, çeşitli kalınlıkta 1250 Kg. Yuvarlak demir, çeşitli kalınlıkta 750 Kg, lama (silme) demir ile 300 Kg, 40 St.60 çelik 2490 Sayılı Kanun hükömlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş tur. 

- Satın alınacak malzemelerin muhammen bedeli 77.498.50 liradır. 

- Eksiltme İnegöl Endüstri Meslek Lisesi binasında toplanacak ihale komisyonunca 3.1.1979 Çarşamba günü saat 15.00 te yapilacaktir. ve > 

- Eksiltme şartnamesi İnegöl Endüsti Meslek Lisesi Mücürlüğünde görüle bilir. 

- Eksilmeye girebilmek için; 

A) 5.125.00 liralık geçici teminat makbuzu, Ta 

T) 1978 yılıne ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, “ekli” mextubu ile birlikte zarfa konulacaktır, 

İstekliler teklif mektuplarını 3.1.1979 Çarşamba gint saat J .00 e kadar 

makbuz karşılığında ihale Komisyon Bas kanlığına velevekierdir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar “kkate ahımaz. 

(Basın:29907-1709) 


27sini bu özel ürünlerin satışından sağladıklarını bedirtti. 


İLAN 
İSTANBUL 
KÜÇÜKYALI 
BELEDİYESİNDEN 


l- Belediyemiz Çop taş tına bir adet Komple yar den toplama yapan sikiştırma tertibatlı çop kasa 
sı 2490 sayılı yasanın 31 
maddesi geredince yaptırılacaktır. 


2- Muhammen Bedeli 640. 
000.- lira olup geçici terinatı 30350 - liradır. 


3- ihalesi 3 Ocsk 197, Çarşamba yünü saat 15. 
de Encümen huzurunda yapılacaktır. 


4- İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif zarlarını vermeleri n buridir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
(Basın:2975/-1/07 


“Gerici” 
Romanya ve 
“ilerici” 
Arnavutluk 


İnsan şu Arnavutluk revizyonistlerine ve ülkemizdeki şubelerine artık diyecek söz bulamıyor: Adamlar sanki pusuya yatmış bekliyorlar; “hele biri Rusya'ya karşı tavır alsa da, fırlayıp ümüğüne çöksek" diye. Rusya'nın hegemonyacı faaliyetlerine karşı bir yerde mücadele mi veriliyor, herhangi bir ülkenin devlet adam! Brejnev'in karanlık politikasını gün ışığina mı çıkarıyor; hemen ayağa fırlıyorlar, Rusya'dan da önce damgayı yapıştırıyorlar : "O ülke, faşist diktatörlük tarafmdan yönetilmektedir, o adam gericinin tekidir; Faşizme ölüm, . . halkına hürriyet", 

Bunun en son örneği, Rusya" nın, Varşova Paktının askeri gücünü arttırma planlarına, Romanya'nın ağır bir darbe indirmesi olayında görüldü. Romanya Devlet Başkanı, Rus süngülerinin kapıda beklediği, üzerine Rusya'nın gölgesinin bütün ağırlığıyla çöktüğü bir toplantıda, kocaman yüreğini ortaya koydu ve Brejnev'in karşısına dikildi: "'Varşova Paktının askeri gücünün artınlmasını.. 
ordumu senin kontrolüne terketmeyi reddediyorum. Ülkemin kendi kaderini kendisinin ` tayin etmesini kimse engelleyemez". 

Vay, sen misin böyle diyen? Halkın Kuruluşu adlı revizyonist dergi “Sen kim oluyorsun da Brejnev'in isteklerine karşı çıkıyorsun" diye galeyana gelmiş ve incilerini döktürmeye başlamış. "Romanya yozlaşmış kapitalist bir ülkedir; onun devlet eğemenliğine ve ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunması, burjuva milliyetçiliğinden ibaret bir sahtekarlıktır. . ." 


Halkın Kurtuluşu, "Varşova Paktında çatlak büyüyor" diye bir de tahlil yaparak ''üstün kavrayışını" ortaya koyuyor. Ve böylece devrimci politika yaptığını sanarak, alkış bekliyor. Oysa, bu durumu tesbit etmek marifet değil ki. Hatta böyle bir "çatlağın" varlığını Brejnev bile kabullenmek zorunda kaliyor 


Reha Akbay 


Önemli olan bu "çatlağın" niteliğini kavramaktır. Senin çatlak dediğin şey, sosyalist bir ülke ile azgın bir emperyalist arasındaki, temelden bir ayrılıktır. Bugün belirleyici olan şudur: Sen bu "çatlakta kimin safındasın? 

Reviz yonistler, eksik olmasınlar, ona da cevap veriyorlar: "Bu ayrılık, devrimle karşı devrim arasındaki bir ayrılık değildir". Ya nedir öyleyse? Nedir, çağımızda devrimciligin, ilericiliğin kıstası? Emperyalizme karşı mücadele değil mi? Emperyalizm çağı marksizminin ortaya koyduğu bu gerçek, altmış yıldan bu yana, tekrar tekrar doğrulanmıyor mu? 

Hangi amaçla olursa olsun, kim ki emperyalizme karşı mücadeleden yanadır, onun tavrı devrimin hanesine yazılır. Gerçekten devrim isteyenler, gerçekten emperyalizme karşı mücadele etmek isteyenler, ancak böyle davranırlar. Ama, Arnavutçu revizyonistler- de,bu tavrı ara ki bulasın, Nerde Brejnev patentli revizyonist tezler var; onlar onun peşinde, 

Ustelik onlara kalırsa, Rusya bırak halkların en tehlikeli düşmanı olmak, emperyalist bile değil. Çünkü H. Kurtuluşu revizyonistleri, Rusya'nın, Çin tarafından zorla savaşa kışkırtılan zavallı bir piyon olduğunu iddia ediyorlar. Onlar, "devrimciliği" "Balkanlar'da NATO ve VARŞOVA'yı savaştırmak isteyen Çin'e" karşı mücadeleyle ölçüyorlar. Öyle ya, "yeni bir dünya savaşı Çin tarafından kışkırtıldığına ' göre, karşı kim daha iyi mücadele ederse, o : * d-wrimci! Rusya'ya bağhhk gösterisi yapmak için ille de "Yaşasın Sovyetler Birliği" diye bağırmak şart değil ki. Arnavutçu revizyonistler de bu yöntemi bulmuşlar. 


Romanya'yı yerden yere vurmak için elinden geleni ardına komayan, dağarcığında karşı - devrimci ne kadar malzeme varsa 


hepsini kullanan Halkın Kurtuluşu "Romanya'nın emperyalizme kucak açtığını" da iddia ediyor. 


Pes doğrusu: Çavuşesku birak emperyalizme kucak açmayı, en tehlikeli emperyaliste kendi ininde meydan okuyor. Ve daha da ilginci, Brejnev, bu tutumundan dolayı Romanya'ya tehditler yağdırırken, aynı günler de, "Hadi gel barışalım, zaten ben sana hiç gücenmedim ki" diyerek Arnavutluk yönetici lerine yaldızlı davetiye çıkarıyor. Demek bü tün bunlara rağmen, Romanya “emperyalist UŞAĞI", Arnavutluk ise "devrimci", öyle mi? Adama gülerler ve "dön de bir hal -i pür melaline bak" derler. 


SOMALİ DIŞİŞLERİ BAKANININ 


AÇIKLAMASI; 
Etyopya uçakları Somali topraklarını bombaladı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Somali Dışişleri Bakanı Abdurrahman Cuma Barre, Etyopyavçaklarının Perşembe günü bir Somali kasabasını bombaladıklarını, bir çok sivilin ölmesine ve ağır maddi zarara yol açtıklarını açıkladı. 

Konuyla ilgili olarak B. Milletler e bir mektup gönderen Barre, Sovyet ve Kübalı askeri danışmanların desteğindeki Etyopya birliklerinin, Somali sınırı boyunda yığınak yaptıklarını belirtti , ` 

Cuma Barre, Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı girişilen Etyopya saldırı ve tahriklerine son verilmediği takdirde buna bütün güçleriyle karşı koyacaklarını söyledi. 

Bilindiği gibi, sık sık Somali mişler, Sovyet sırasında pek mişti a 

Etyopya saldırıları, Somali'nin Sovyetler Birliği ile olan bağlarını koparıp atması ve Afrika'daki Rus hegemonya faaliyetlerini her fırsatta teşhir etmesi üzerine yoğunlaşmıştı. 


Etyopya birlikleri bundan önce de topraklarında İlhak faaliyetine girişuçakları tarafından girişilen saldırılar çok Somali sınır köyü yerlebir edil- 


| 


sat amea e 


ses 


Bani 


k-İş G 


enel Kurulundan bir gorunuş, 


BANK-IŞ 13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 


æ Genel Kurulda işçiler IGD’ lilerin D. Döküm işçilerine saldırısını "Kahrolsun faşizm, sosyal-faşizm” sloganı ile protesto ettiler 


# Genel Başkanlığa yeniden 


Atilla Onur seçildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bağımsız Bank-İş Sendikasının 13, Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü Kazablanka Gazinosunda Yapıldı. Gene Kurulda, Genel Başkanlığa yeniden Atilla Onur serildi 

Sabah saat 9.00'da başlayan Genel Kurulda 
Divan Başkanlığına DİSK' 
e bağlı ASİS Sendikası 
Genel Başkan Vekili Alev Ateş getirildi. Çalışma Raporunun okunmasın- dan sonra Bank-İş ïn eski tüzüğünü değiştiren yeni ana tüzük önerisi madde madde okunarak oylandı. 

Bu arada aynı gün sabaha karşı Demir Döküm Fabrikasından çıkan işçilere, (o İGD'li “İntikam Timi"nin açtığı ateş sonucu 3 işçi önderinin ağır yaralandığı haberi geldi. Bunun 


üzerine işçiler, "Kahrolsun: faşizm, sosyalfaşizm" sloganını bağı- 


rarak olayı protesto ettiler, 

Daha sonra seçimlere geçildi. Atila Onur Genel Başkanlığa, Atilla Aksel Genel Sekreterliğe,. Kamer Doğan 
Mali Sekreterliğe seçildiler. 


Antalya 
Belediye işçileri direnişi sürüyor 


ANTALYA (THA) Toplusözleşmeden doğan haklarını alamadıklari için Antalya Belediye işçilerinin 10 gün önce başlattığı direniş sürüyor. 
Genel -İş Sendikasına bağlı olan işçiler, Belediyeden en az 10 biner lira alacakları olduğunu, direnişlerinin Antalya halkına karşı olmadığını belirttiler. 

Genel -İş o Sendikası 
Bölge Başkanı Enver Demirci bir basın toplantısı düzenleyerek, işçilerin Ekim ayından beri haklarını alamadıkları için direnişi başlattıklarını ancak bu eylemi sürdürürken hastane, okul ve camilerin. çöplerini toplamaya devam ettiklerini 


ve buralarda hizmeti aksatmadıklarını açıkladı. , 


Demirci, Belediye gelirleti yasasını çıkartmayanlarında bu işte sorumlu olduğunu söyledi ve Antalya halkına, özellikle esnaflara çağrı yaparak işçilerin borçlarının ertelenmesini istedi. 


BEDEN TERBİYESİ 


GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 


SÖZLEŞME İMZALANDI 


ANKARA (TI:A) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile DİSK'e bağlı Oleyis Sendikası arasında 35 ilde 751 işçiyi. kapsayan toplusözleşme imzalandı. 

İş kolu seviyesinde imzalanan toplusözleşme ile Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Peden Terbiyesi Genel Müdürlügüne bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin günlük ücretlerine birinci yıl için 
110, ikinci yıl için 110 
lira öteki illerdeki işçilere ise birinci yıl için 90, ikinci yıl 90 lira zam yapıldı. 


* Demir Döküm'de işçilerin kesin 


zaferi karşısında, Maden-İş yöneticileri 


çaresizlik içinde silahlı zorbalığa 


başvuruyor 


işçi önderleri bir süredir iGD”li timler" tarafından takip ediliyordu 


* iGD'liler bâzı işçilerin evine zorla 10-15 kişilik gruplarla gidip, Devrimci 


Maden-iş”ten istifa için baskı yapıyorlardı 


İŞÇİ SERVİSİ 
Demir Döküm Fabri kasından atılan Maden-İş in İGD'liler aracılığı ile silahlı saldırılara başlaması, Alibeyköy çevre sinde büyük tepki yarattı. 

Maden-İş saldırganlar işlem için kanuni 


Devrimci 
Sendikası 


hakkında hukuki yapılması 


Bekçiler bu bahçelere 


omru” 


= 


Narenciye bahçesi bekçileri, yine narenciye işçileri gibi sendikasız, sigortasız iş ve can güvenliği olmayan bir ortamda çalışırlar. Bekçiler, narenciye bahçelerinde ağaların verdiği tek odalı evlerde çoluk, çocuğu ile birlikte kalır. Narenci ye bekçileri bu bahçelerde yıllanır. Ömrünü bu bahçelere verir. Bekçiler yalnızca narenciye mevsimi değil de, yıl boyu narenciye bahçesinde çalışırlar. Narenciye bahçesi bekçileri çoluk, çocuğu ile ağaçları sulamak, narenciyeyi korumak ve bahçenin bütün bakımını yapmakla görevlidir. 

Ne var ki bekçilerin saldırılara karşı savunması yoktur. Gece karanlıklarda, elinde yalnızca bir değnek bulundurarak, bahçeyi bir uçtan bir uca gezer dururlar. 

Bekçiler ayda bir kaç kez kente iner, ağasının yanına gelerek asgari oo gereksinmeleri için bir miktar para alır. 
Ayrıca bahçe için ağa tarafından verilen gübre, ilaç gibi kimyasal maddeleri bahçeye taşir, 


Bahçenin bütün bakımı bekçiye aittir 


Narenciye bahçelerinin bekçilerinin çoluk, çocuğu ile birlikte yemek, ve giysileri ağa tarafından karşılanır. 
Ama bunların ücretleri bekçiye verilen ücretten kesilir. 

Bekçiler, ağa tarafından bahçede beslenen hayvanlara da bakmakla görevlendirilmiştir. Ağa tarafından bahçede beslenen inek, koyun, keçi, öküz, horoz, tavuk gibi hayvanların günlük bakımı, yedirilmesi, içirilmesi, otlatılması gibi çalışmalar yine bekçiler tarafından hiç bir 


"verir... 


-3 — 


m. 


20 yıldır narenciye bahçelerinde bekçilik yapan Abu 
zer İnan "20 yıldır tek odada yaşıyorum. 20 yıldır bir ilerleme olmadı 
Onlar da Çalışmak 
Bahçe içinde ağanın hayvanlarına da bakarım, onları sular, ollatırım, iş sonrası çocuklarımla birlikte bahçeyi temizlerim geceleri ise bahçeyi beklemek zorur-Ağai,bana 150 lira yevmiye verir, geçen sene 


yaşam şarllarımda hiç rımı oOkularnadım 


dayım 
100 lira alıyordum 


ek ücret alınmadan yapılmaktadır. 

Tüm bu çalışmaları- nın karşılığı bekçiler günde 100-125 lira arasında ücret alırlar. 


Narenciye cavuşları: Ağaların sağ kalu 


Narenciye işçilerinin postalarını hazırlayan, postalara İşçi oluşturan, işçilerin iş zamanında başlarında durup denetimlerini yapan, işçilerin puantaj işlemleri ile yevmiyelerini dağıtan çavuşlar, ağadan aldığı direkt talimatlarla işçiyi yönetirler. Onlar ağaların sağ kolu gibidir. 


TiC 


Di ŞİŞLERİ BAKANLIĞI 


zorundaydı. 


Çavuşlar özellik le ağanım en yakın akrabaları veya adamları arasından seçilir. Çavuş tüm çalışmaiarını ağaya çıkar sağlama yönünde gerçekleştirir. Sabah toplanma bölgesine gelen çavuş, burada postaları ayarlamak için işçilerin arasında gezer, iri- yarı, iş yapacak işçileri tüm işçilerin arasından ayırır ve postasına dahil eder. İğeile. 
rin burada hayvan gibi seçilmesi "'Çağdaşlaşıyoruz" diyenlerin Türkiyesinde, adeta bir kö- 


le pazarını canlandırmaktadır. 

Çavuşlar postaları oluşturduktan sonra, 


bu postaları üstü açık kamyona bindirir, kendi ön tarafa geçer, ise getirir. Bahçeye gelen 


2 Dışişleri Bakanlığı Binasında öngörülen 107. 345.-TI keşif bedell: kalo- 


rifer işi 


490 sayılı Yasanın 31.nci maddesi gereğince yapılan ihalede talip 


çıkmadığından, 1978 Yılı Birim Fiatları üzerinden % 25 zamlı olarak aynı yasa uyarınca ihaleye çıkarılmıştır. 


g= 


5.1.1979 günü saat 11.00'de yapılacaktır. 


4— Eksiltme şartnamesi ve di 


rosunda görülebilir. 


5— Eksillmeye girebilmek için isteklilerin ; 

a) 1978 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesinin, 

b) Dışişleri Bakanlığı adına 7.959 .--Liralık geçici teminatını, 

c) Müracaat dilekçesiyle (birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ee kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, bunu belirten banka referansı, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, enaz bu işin keşif bedeli ka- ! 
dar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyo- 


nundan alacakları) eksiltmeye 


zarfa koymaları gerekli 


2— İşin keşif bedeli% 25 zamlı olarak 134 181.25 TL.dır Eksiltme Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Eksiltme Komisyonununda 


ger evraklar Dışişleri Bakanlığı Teknik Bü- 


girme belgesini teklif mektubu ile birlikte 


Pr 

6— İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00'na kadar makbuz karşılığında eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 

7— Eksillmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 2. 1,1979 günü mesai saati sonuna kadardır 

8— Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kahul edilmez. 


İlan Olunur. 


(Basın :3VU58 — 1713) 


Çocukla: 


yollara başvuruyor. 


SALDIRI ÜST 
DÜZEYDE 
PLANLANDI 


Olaylar son saldırının sahte TKP tarafından üst düzeyde planlandığını ve Maden-İş'in bu planı adım adım uygulamaya koyduğunu göstermek: 
tedir. 


Portakal diyarının yoksulları — Narenciye işçileri — 


işçilerin çalışma zamanlarında çavuşlar sürekli işçilerin başında bekler. Ve işçileri durmadan, nefes aldırma- dan çalıştırır. 


Çavuşlar özelllikle iş verimi fazla olan işçileri, bahçelere getirirler, ihtiyar, çocuk gibi işçilerin postalara girmesi veya çalışması Çavuşların vicdanına ka!- mıştır. 

Çavuşlar iş saatini 

veya zamanını kendileri ayarlar, paydos saatlerini saptamak işçilere iş alanlarmı göstermek hep cavuşlarayafından yapılır. 
““İş saatinde bahçeye gelen ağa, çavuşa direktifini verir çavuşlar da ağalarından. aldıkları direktifleri yerine getirir. Ağasına yaranmak için işçiler üzerinde ağır baskı uygular 

Ağaçtan düşen bir kadın işçiyi, hastaneye kendi olanakları ile gölüren işçilerin işine son veren çavuşlar, düşen işçi için "Bırakın ölsün. siz neden işten ayrılıyorsunuz?"diyecek kadar gaddardır. 

Ağanın büyük ücretlerle çalıştırdığı çavuşların tüm gereksinmeleri de en iyi bir biçimde ağaları tarafından karşılanmaktadır. 

Çavuşlar işçileri esir gibi çalıştırır, üstelik “Allahın Kürdü, Allahın dağlısı" diye hakaret ederler. Çavuşlar narenciyedeki sömürü çarkının, sonunda ağaların kesesine milyonları öğüten bu değirmenin bekçisidir. Tıpkı pamuk ırgatlarının "'dayıbaşıları, elebaşıları" gibi... 


Ve tin; narenciye işi. 


Yaş ortalamaları, 16- 
40 arasında olannaren- 


ciye işçilerinin 
AM 150 liradır. 
şçiler ücretlerin artı- 


rılması için son yıllarda direnişler yapmışlardır. Son olarak Kasım ayı ortalarında direnişe geçen narenciye işçileri üzerine emniyet yetkilileri polis göndermiştir 
Bu şartlarda haklarını arayan işçi karşısında polisi bulmaktadır. 


500 - 2000 metre 


İşçilerden hafif yaralanan Dinledikçe işçilerin hıncı artıyo 


Ertürk-Daysal kliğinin saldırılarla Demir Dö-Demir Döküm işçilerinin küm işçilerini yıldırakesin zaferi karşısında i- bileceğini sandığı an çine düştüğü çaresizlik- ( laşılıyor. 
ten dolayı işi zorbalık- , Demir Döküm işçiletan da öteye götürme rinin tamamına yakın 


ye cabaladığı ve silahlı bir bölümünün Maden-İş ' 


mesafedeki kamyonlara 


a gelen işçilerin büyük sırtlarında narenciye bir kısmı, ailesini, Çodolu küfeleri taşıyan, luk çocuğunu yanına 


işçiler, geçen yılki direnişlerinde 80 lira olan 


getirerek, günde aldığı 
125 lira yevmiye ile 


ücretlerini 125 liraya ailesinin gecimini de çıkarmayı başarmışlardı. üstlenmek zorundadır. 

Narenciye mevsimi Bekar olan narenciye bitişi sonunda tamamen işçileri 5-6 kişi bir işsiz kalan narenciye olup bir ev tutar, kazan- işçileri, bulabildikleri dıkları paranın bir bötakdirde inşaat işlerin- lümünü tüm olanaksız- de çalışırlar, Burada da lıklarla birlikte, başlık 


gene sendikasız, sigorta- parası olarak biriktirirsız, iş ve can güvenliği ler olmayan bir ortam bek- Ve ler onları... . 

Narenciye mevsimi sonrası iş bulan naren- 


. 10 bin kişilik narenciye ordusunun sorunlarına hala eğilen yoktur"İşçiyi sosyal gü- 


ciye işçilerinin sayısı ovenceye kavuşturuyo- ancak yüzde 20 civa: 'ruz" diyenlerin sözlerındadır. Yüzde 80'u ri. narenciye işçilerinin 


gelecek nerenciye mevsimine kadar boş gezmez zorunda kalacaktır 


yaşam ve çalışma koşulları karşısında hava: 
da kalmaktadır. 


Çalıştığı zamanlarda Narenciye işçileri biriktirdiği üç -beş ku- kendi haklarını kendi ruşla yaşamını sürdürür. (o güçleriyle almak için 
10 bin kişilik narenciye örgütlü imücadeleye , 
işçilerinin yarısı, naren- o sendikal mücadeleye ciye mevsimi sonrası girmedikçe, bu yolda 


başarı kazanmadıkça, hiç bir tedbir bu koşulların düzelmesine yetmeyecektir 


geldikleri yerlere dönerek, gelecek yılki narenciye mevsimine 


kadar buralarda kalırlar ve mevsim zamanı yine 
Mersin yöresine akarlar, 

Narenciye 


Bitti 


yöresine 


Makas işçisi ağaçtan düşüp sakallanabilir. Ömrü boyunca sakat kalsa bile ağanın umurunda değildir Düşene yardım etmek isteyene çavuşlar "Sana ne, sen işine bak" der. 


İSTANBUL GÜMRÜK MUHAFAZA BA ŞMÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU BA ŞKANLIĞINDAN 

{— Başmüdürlüğümüze bağlı ÇANAKKALE GÜMRÜK MUHAFAZA MÜ-DÜRLÜĞÜ Binasının elektrik onarım işi 2490 sayılı kanunun 31.nci maddesi- ne göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2— İşin Keşif bedeli 39.497.00 TL olup geçici teminatı 3.000.-Liradır. 

3— Eksiltmesi ÇANAKKALE GÜMRÜK MUHAFAZA MUDÜRLÜĞÜN' DE 9/OCAK / 1979 GÜNÜ SAAT 11.00'de yapılacaktır. 

EKSILTMEYE GİREBİLMEK İÇİN a) Müracaat dilekçeleri ile birlikte, eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarı- nın yarısı kadar, bir işin kabulünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Vilayet Belge Komisyonundan alacakları yeterlilik belgesini komisyonumuza vermeleri lazımdır. 

4— İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden önce bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Š 

5— Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

6— İhale Dosyası ÇANAKKALE GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜ- 


ĞÜ'NDE Görülebilir. 


(Basın: 30037 - 1712) 


Wmel Kuru sendikada olayları g 


nlatiy or, 


ten ayrılmasından sonra Maden-İş "Müdahale edeceğiz" diye bildiri dağıtlı ve İGDiler faaliye- te geçtiler. İĞD'liler özellikle yeni ve genç işçileri hedef seçiyor, bü: işçilerin o yollarını ~ kesiyor, zorla Madeh-İş'e götürmek. istiyorlardı. Fabrika dışında köşeye sıkıştırdıkları bazi işçilerin sigorta kartını inden alı yor, ancak Maden-İş'e yeniden üye olduğu takdirde geri veyeceklerini söylüyorlardı. Bazı işçilerin evine gece 10-15 kişi giden İGD'liler işçiye baskı yaparak, 5-6 adet kağıt imzalatıy orlardı. 


BAŞKA BİR 
KANUNSUZLUK 


Zorla imzZalatılan kağıtlardan. birisinin no ter istifa kağıdı olduğu, oysa böyle bir kağıdın ancak noter huzurunda imzalatılabileceği: bildiriliyor. Bu tür zorbalık gruplarının . başıği aş ida ge zenlerden birisinin. de Yaşar Soykal olduğu tespit edildi; 

Önce Devrimci Maden-İş'e üye olan sonra İGD'iler tar: tehdile o Madensİş'& * üye yazılan işçilerden Salih Bozkurt bu. koñuda gazetemize şunları söyledi: 

“Ben -1,5 aylik işçiyim. Geçen Salı günü Alaattin. Şen. “İsmindeki bir işçi benizorla temsilciiğe götürüp Maden-İş'e üye olmamı is- 


tedi.  Kendileşine “ben Devrimci Madehsİş'e kayıtlıyım. Ayrilm iste 


miyorum, bu döheklik olur! odemeöme rağmen, baskıyla “imza > attırdılar. Bu son saldırı beni uyandırdı. Yeniden Devrimci Maden-İş 'e geldim. 
Onları lanetliyorum" 


Son saldiri olay ndan sonra hâlâ Maden-iş'ten ayrılmamış. uğrup 


işçi daha Devrimci Ma- 


den-İş'e -gd üye oldular. (© 
İŞÇİ ÖNDERLERİ 


TAKİP EDİLİYORDU 


Maden-İş yehi işçileri bu tür Ge e geri döndürmeye ; çalışırken, mücadelenin başını çeken işçi önderlerine de başka yöntemler uy guluyor. Bu işçileri evlerine giderken takip ettiriyor, yalnız yakalayıp kıstırmaya, dövmeye: ve yaralamaya çalışıyordu. İşçi önderlerini, üçer kişilik İGD'li grupların takip etmesi,olayın üst düzey de tek bir merkez. tarafından planlanıp yürütüldüğü düşüncesini daha.da kuvvetlendiriyordu 


SALDIRI GERİ 
TEPİYOR. . 


Ancak bw son saldırı daha önceki “saldırılarda olduğu gibi geti tepti. 
Zorbalık Maden-İş 'in kaçınılmaz. * * “Yakılışını daha da çabüklaştırdı. 


Olayın sabahı Maden- 
İş tabelasını parçalayarak sokağa'slan Demir 
Döküm. işçileri, © tabelayı oraya bik astir- 


Tokat'ın tek fabrikası olan Tursent Salça Fab 


rikasından, fabrikanın normal üretimini yapmadığı gerekçesiyle 200 işçi Çıkarıldı. 

Tursent; Salça Fabri- 


kası işvereni “üreticinin fabrikaya vermemesi ve:fahi diş- 


ta pazarlama © imkanı bulamaması nedeniyle 


200 işçiyi dazrainatlarını 
vererek çıkarak: Zorunsürdü. 


da kaldığını -öne 


örse cekic 


: Gülay Kurnaz 
Katillere destek olmaya devam 


edecek misiniz? 


Bizim yorumlarımız onların saldırganlığına yetişemiyor. O kadar hızla artıyor ki saldırganlıkları, gerisinde kalıyoruz. 

Bir gin önce, bir kadın işçiyi, kucağında çocuğuyla birlikte sürükleye sürükleye dışarı attılar. İşte faşistlik budur diye yazdık. Yazdıklarımg baskıya girmeden hafifledi, faşist sözcüğü girişilen bu kahpe saldırı karşısında adeta ma sum kaldı. 


##* 


İsrafil i temsilci seçileceği günün gecesi vurdular. Gece sabaha karşı evinin az ilerisindeki marangoz dükkanının önünde. Kiralık katiller briket duvarın gerisinde, yüzlerini parka başlıklarıyla gizlemeye çalışarak, ellerinde tabancaları ile kurbanlarının ateş alanma girmesini beklemişler, sonra da kurşun yağdırmışlar. 

"Neden vurdular onu?" diye soruyoruz. Agabeyi atılıyor: 

" — Benim kardeşim namusluydu. Demir Döküm'e huzur gelsin, saadet gelsin istiyordu. Onun için girdi bu mücadeleye, Neler teklif etmediler ki? Milyonlar, evler... Ama benim karde şim namusluydu, dürüsttü. Onun için vurdular," 

Adem în kanı hâlâ İsrafillerin duvarında duruyor. Karısı ağlayarak gösteriyor. Eve kadar sürüklenmiş. Elini duvara dayayıp doğrulmaya çalışmış. Adem. Kurşunu böğründen yemiş. 
"Bana bir çarşaf verin, kanı durdurayım" diyormuş. "Beni Cengiz vurdu" diyormuş bir yandan da. Şimdi konuşamıyor. Oksijen tüplerine, serum şişelerine bağlı, uzanmış yatıyor hastane yatağında. 


+k 


Ne vaadetmişlerdi acaba kiralık katillerine? 
Kaça pazarlık etmişlerdi? Pazarlığı kim yürütmüştü Yürütme Kurulundan? "Merak etmeyin. 
Size krallar gibi bakarız hapiste"mi demişlerdi? 
Yoksa Türkeş gibi Almanya'ya iltica garantisi mi vermişlerdi? Ellerindeki silahlar yine ondörtlük müydü? Kaç bine alınmıştı her biri ve hangi kalemden masraf gösterilmişti? Daysa mı, yoksa Ertürk mü tutuşturmuştu ellerine? 
Yoksa onlar pusuyu planlayıp bu işi Murat Tokmak'a ya da Halit Erdem'e mi yaptırmışlardı? 

Ve kiralık katiller duvarın arkasında kurbanlarının gelişini beklerken, büyük şefler ne düşünüyorlardı acaba? İşler sarpa Sararsa anlatacakları delilik hikayelerini mi kuruyorlardı kafalarında? 

Evet, sonunda iş geldi bu noktaya dayandı. 
Beşiktäş taki gangster şebekesi Şimdiye kadar takıp takıştırdığı bütün o süsleri sıyırdı attı yüzünden ve katil suratıyla ortaya çıktı. 

Şimdi, herkese bir kere daha sormak, bir kere daha sarsmak istiyoruz: Hangi saftasınız? 

"İlerici sendikal harekete destek oluyoruz" adı altında TKP'ye destek olan, İsdemir ve Seydişehir'in kapılarını TKP 'ye açan CHP'li miletvekillerine soruyoruz: Suçluya alet olmaya devam edecek misiniz? 

Her bildirisinde, her kararında, sendika seçme özgürlüğünden, işçilerin iradesine saygıdan bahseden DİSK yöneticilerine soruyoruz: Sendika seçme özgürlüğüne karşı girişilen bu kahpe saldırıyı protesto edecek misiniz? Demir Döküm işçilerinin safında mı, cinayet şebekesinin safında mı yer alacaksınız? 

Anti-emperyalist, antifaşist mücadde vert yoruz diye her fırsatta 40 küsur imzalı bildirilerle basın açıklamaları yapan demokratik kuruluşlara, derneklere soruyoruz: TKP'nin kuyruğunda, eli silahlı gangsterderin kuyruğunda "antifaşist" mücadeleye devam edecek misi niz? 

. Aylardır, "Maden-İş'i kurtarmak", "Maden-İş'e uzanan elleri kırmak" için sıraya giren, Si lah tar'daki işçi yangınını söndürmek için kuyruk olan bütün o irili ufaklı fraksiyonlara soruyoruz : Katilleri, işçiye kurşun sıkan elleri kurtarma çalışmalarına devam edecek misiniz? 

Ve son olarak, anarşinin kökünü kurutmaktan, anarşiye karşı tedbirler almaktan bahseden hükümetten soruyoruz: Anarşinin kaynaklarından birinin kim olduğu, bu olayla bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anarşinin kaynağına destek olmaya devam edecek misiniz? Bir yandan anarşiyi önlemekten bahsedip, bir yandan bu kaynağı besleyecek misiniz? 


kokk 


Sizler, destek olmaya, suç ortaklığına ve can çekişen Ertürk-Türkler çetesine serum vermeye devam edebilirsiniz. Ama unutmayın ki, işçi sınıfı artık teşhisini koymuş ve kararını vermiştir. 
Bu kararın karşısına dikilen bütün güçleri de eli- nin tersiyle bir kenara itmeye ve sahte TKP'li çeteyi hakettiği sonla başbaşa bırakmaya muktedirdir. 


HUDUD VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Tahmin bedeli 35.000..TL geçici teminatı 2.625.-lira olan 1 adet ahşap motorbot takne- si satışı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile arttırma- ya çıkarılmıştır. 

Arttırma ‘Kar: /'de Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü binasında toplanacak Arttırma Komisyonunda 28.12.1978 Perşembe günü saat 14.30 da yapılacaktır. Şartna- 


meler İstanbul'da Genel Müdürlük Donatım Şu besinde, Ankara'da Esenboğa Hava İstasyo- 


nu Sağlık Denetleme Merkezinde, Sahil Sağlık Merkezi saatlerinde görülebilir. 

İsteklilerin teklif omektuplarıyla ` birlikte 
1978 yılı Ticaret Odası vesikası ile geçici te» 
minat mektubunu ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmelerin &abul edilmeyeceği ilan olunur. 

(Basın :294 79-1706) 


İzmir'de 
Baştabibliğinde Mesai 


18 Aralık 1978 


İzmir CHP örgütünün feshedilmesi bekleniyor 


NİNA KARŞILAYAN 


BİLDİRİYOR 
CHP İzmir örgütünde son zamanlarda , tekrar 


yoğunlaşan kargaşalık il örgütünü fesih noktasına getirdi. Geçen hafta merkezden gelen müfettişler 

karar defterini alıp Anka- 
4 ra'ya götürdü. Şimdi, her 
van bir fesih haberi bekle- 
“hiyor. 


İKTİDAR REKORU 


Sedat Akman Başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu 2,5 yıl iktidarda kalmakla son yılların rekorunu kırmış durumda. Bu güne kadarki İzmir İl yöneticileri pek 6 aydan, 1 
seneden fazla iktidarda kalamıyorlardı. 

İL örgütünün düşmesi için görünürdeki sebep, geçen hafta yönetim kurulundan Kemal Keskinkaya'nın istifa etmesinden sonra, yönetimin asgari sayıya düşmüş olması ve herhangi bir sebeple bir kişi daha ayrılacak olsa yönetimin do- 


ğal olarak düşecek olması. Gerçek sebebi bir yetkili şöyle izah etti: 


"İzmirde, hiçbir yönetim 
2,5 sene iktidarda kalmamıştır, Biz, bu süre içinde iki seçim geçirdik. Genel seçimler ve yerel yönetim ön seçimleri bizi yıprattı. Çünkü taban politikanın içine girdi. Yönetimde olanlar yıprandı. 


TEPKİLER 


Özellikle son 1 yıl için- 


de, Sedat Akman'ın yönetimine karşı İzmir CHP teşkilatı içinde tepkiler 


ortaya çıktı. Akman'a muhalif gruplar güç topladı. o Akman'ın sahte 


'TKP'lilere karşı mücadelesi de koltuk kavgaların- dan ileriye gidemedi. Zaman zaman gündeme gelen bu mücadele, hiçbir zaman ilkeli bir siyasi mücadele olarak ele alınmadı. Ve TKP'ye karşı mücadele olarak başlayan tedbirler çeşitli grupların çekişmesine dönüştü. Bu işlerden sahta TKP'liler pek zârarlı çıkmadı. 


GENÇ EKİBİ 


Şimdi her yerde Akman'ın ekibinin yerine geçmekte olan Süleyman 
Genç taraftarları içine TKP'liler rahatça sızıyor ve CHP içindeki demokrasi mücadelesinin ürünlerine el koymaya çalışıyorlar. İzmir'de geniş bir çevreyi toplayan Genç 


taraftarlarının berrak fikirleri yok. Genç taraftarlarının çoğu CHP'nin verdiği sözleri iktidarda tutmaması karşısında partide yenilenme arayan yurtsever bir potansiyeli barındırıyor. Bu çevrede, Sovyetler Birliği ile geliştirilen ilişkilerden büyük bir tedirginlik duyan, bagımsızlık konusunda titiz insanlar da pek çok. 
Ancak genede, bu muhalefetin önderlerinin büyük bir zaafı berrak siyasi görüşlerden yoksun olmalarında ve zaman zaman çatışmakla beraber TKP'lilerle ittifak yapabilmelerindedir. CHP içinde "ilerici" sözde işçi sınıfından yana bir tutumu temsil ettiğini iddia eden sahte TKP'liler bazı unsurları rahatça peşlerinden sürükleyebiliyorlar 

CHP merkezinin politikası partiyi büyük ölçüde yıprattı. Daha üç ay evvel, Dikili örgütünde usulsüzlük tespiti yapıldı. 
Dikili örgütü derhal feshedildi. Sebep, hizip mücadelesi. Selcuk ve Torbalı'da da ilçe yönetimleri Çeşitli sebeplerle düştü ve gene merkez ekibini sağlama aldı. 

Arkasından bir Karşıyaka meselesi çıktı. Karşıyaka son 1 yıl içinde en çok çalkalanan örgütlerden. Kadın kolları kuruldu, fesholdu, gene kuruldu. İGD'liler geldi, atıldı derken basını da, CHP il merkezini de disiplin kurulunu da epey meşgul etti. Son olarak Karşıyaka'da kayıt defterleri kayboldu. Şöyle oldu, böyle oldu sonuç olarak, ortada açık olan bir şey var: Genel merkezin delegelerin ve üye kayıtları- nın yenilenmesi konusunda aldığı sıkı tedbirler merkezcileri de, muhalifleri de bazı usulsüzlüklere teşvik etmiş. Hem muhalif ilçe başkanı, hem ilçe yönetim kurulu üyeleri yeni yeni kayıtlar yapmışlar ve müfettişler gelince, defter kaybolmuş. 
Şimdi Akman'ın genel merkezden yetki oldığı ve Karşıyaka İlçesini fashedeceği söyleniyor. 

Sonuç olarak, CHP' 
nin kalelerinden biri sayılan İzmir'de CHP örgütleri kaynıyor ve birlik namına birşey yok. Sahte 
TKP ise adam ve mevki elde etmek için her firsattan yararlanıyor. Bütün bunlar CHP merkezi ve içindeki bütün gruplar için uyarıcı işaretler olarak değerlendiriliyor. 


MTTB'nin düzenlediği Üniversiteler Kanun Tasarısı ile ilgili açık oturum yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Yeni Üniversiteler Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Milli Türk Talebe Birliğinin düzenlediği açık oturum önceki gün yapıldı. M.T.T.B Konferans: salonunda yapılan açık oturuma, 


Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Doç. Dr. Celal Erçıkan, Hasan Celal Güzel, As. Dr. Tayfun Akgüner ve M.T. T.B. Genel Başkanı Kasım yapıcı katıldı. 

Açık oturumu yöreten Prof, Dor. Nevzat Yalçıntaş yaptığı konuşmada Tasarının aceleye getirildiğini, üniversite yetkililerine çok az bir zamanda inceleme fırsatı verildiğini ve yetersiz hükümlerle dolu olduğunu belirterek, öğretim üyeleri ile ilgili hükümlerin geçerli olamayacağını bu tasarı ile anarşinin önlenemeyeceğini bilakis artıracağını, söyledi. Doç, Dr. Celal Erçıkan kanun hazırlanırken öğretim üyelerine sorulmamasını eleştirerek, lisan öğretiminin Kültür emperyalizmi olduğunu ve tasarının Anayasaya aykırı olduğunu belirtti. 

Konuşmacılardan Dr. Tayfun Akgüner, tasarının Anayasa'ya aykırı olduğunu, özerkliği ve Akademik kariyerde çalışmayı kaldırdığını ve okullar arasında ayrım yaptığını belirterek, bu tasarıya göre akşam Doç. yatanın sabah Prof. kalkabileceğini söyledi. Hasan Celal Güzel ise ` tasarının tamamen politik olduğuğu, anarşiyi önleyemeyeceğini, aksine körükleyeceğini söyledi. Güzel ayrıca bu tasarıda tesbitlerin bozuk olduğunu, kadroların kabarık olup devlet içinde devlet görünümü atzettiğini, düşünce hürriyetini ortadan kaldırdığını açıkladı. 

Son olarak söz alan M.T.T, B Genel Başkanı Kasım Yapıcı tasarıyı eleştirerek şöyle devam etti: "Bu tasarı gülünç dereceye varacak derecede tutarsızlıklarla doludur, Acele hazırlanmıştır. Ve olup bitüye gitirilmiştir. 
Anayasaya aykırı olup Üniversite özerkliğine, düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Yine bu tasarı tamamen politik olup Türkiye gerçeklerine zıttır. Yapıcı daha sonra, tasarının hazırlanışında gençliğin, öğretim üyelerinin, ilim ve fikir adamlarının görüşlerinin alınmadığını belirterek hu tasarının anarşiyi artıracağını söyledi. 


Atina'da 


leri 


tan ilişkilerinin 


muştur. 


egemenliğinin sağlanması kaçınılmaz olmuştur” 


yan yorumda, Türkiye'- nin en büyük sorununun ekonomik bunalım olduğu ve bu yüzden Ankara'- nın Yunanistan'la iliş kidizeltmek istediği 


belirtiliyor. Yorumda özetle şöyle deniyor: “Türkiye o Başbakanı 


geçen günkü açıklamasında, Türkiye ve Yunanisiyiye doğru gittiğini' söylemiştir. Türk basını da buna benzer yayınlarda bulun-Ayrıca komşu ülkenin belirli kişileri de f e ii aynı fikre sahiptirler. Bü- Yönde aldığı karara göre tün bu yazılanlar ve söy- ambargonun kaldırılması 


hizmet edebilmek, yani Türkiye'nin bu yönde iyi niyet ve duygulara sahip olduğu imajını yaratmak ve bilahare de Türkiye'ye ekonomik yardım sağlayabilmek için yapılmaktadır. 


"İyi davranışlar yönünden gösterilen gayretler gerçektir. Yalnız bu kurnazca girişimlerden başka, (mümkün mertebe az oranda gösterilecek ge- 
-rilemelerde) Yunanistan ile ilişkilerinin düzelmesi yönünde bir istek ve mevcut bir gelişme de vardır. 

“Unutmamalıyız. ki, 
Türkiye yönünden ekonomik problem çok büyük olup ölüm veya kalim konusudur ve iki ülkenin ilişkileri ile birleşmektir. Kongrenin bu 


bile, Kıbrıs sorununa ve genel olarak Türk-Yunan ilişkilerine bağlıdır. 

“Çözüm yoluna varabilmemiz için (eğer bu mümkünse tabii) daha zamanımız vardır. Şu anda sadece biraz bulanık ol makla beraber bu yönde- ki olumlu belirtilerden söz edebiliriz.” 

Yorumda daha sonra bu olumlu belirtiler tek tek ele alınıyor. Kıbrıs sorununda son zamanlarda bir ilerleme kaydedildiği belirtildikten sonra ABD, İngiltere ve Kanada tarafından hazırlanan pla- nın BM Genel Sekreteri tarafından benimsendiği, Kıbrıs Rum hükümetinin de bu önerileri görüşmelere temel almasının beklendiği yazılıyor. 

Ege Kıta Sahanlığı konusunda da olumlu gelişmeler olduğu belirtilen 


yorum şöyle devam eciyor: 


. ZİR başlangıçta öne sürülen 'ortak mülkiyet veya “rlak yararlanma" 


Hükümet yanlısı Yunanistan gazetesi 


KATİMERİNİ: «Türkive-Yunanistan ilişkilerinde olumlu 


ATİNA (ÖZEL) Jenenler belirli amaçlara yayınlanan hükümet yanlısı Kathime rini gazetesinin 12 Aralık günkü sayısında Türkiye-Yunanistan iliş kilerinde- ki son gelişmelerle ilgili bir yorum yer aldı. Y orgo Drosos imzasını taşı- 


tipinde aşırı talepler terkedilmiş ve Ege'nin 'snırlandırılması' konusuna gelinmiştir. Aynı zamanda Türkler tarafından bir hakemlik tezi öne sürül- 


gelişmeler var» 


mektedir. Artık Türkler bu tip konuların ne şekilde karşılanacağını anla mışlardır. Diğer şekil ise istenmeyen boy ölçüşme şeklidir. 


ROLANDIS: "Toplumlararası görüşmelerin başlaması için 


BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER (AA) 
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis, önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile Kıbrıs'ta 
Türk ve Rum toplumları arasında görüşmelerin yeniden başlaması konusunda bir saat süren bir görüşme yaptı. 


Rolandis görüşmeden sonra bir gazeteciye 
"1977 ortalarından bu 


Ankara Barosu Genel Kurulu yapıldı 


Ankara Baro Başkanı EVREN: "Demokratik hukukun 


© istanbul, Trabzon, Bursa, Zonguldak ve Kocaeli Barolarında Yönetim Kurulları belirlendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Barosunun 41, 
Olağan Genel Kurulu 
750 delegenin katılmasıyla dün yapıldı. Genel Kurulda, Demokratik Sol Avukatlar Birliğinin adayı Nejat Oğuz, 194 oyla, 
Divan Başkanlığına seçildi. 


Divan Başkanlığı seçiminden sonra bir açış konuşması yapan Ankara Barosu Başkanı Teoman 
Evren, hukuk sisteminin içine düştüğü kısır döngüden kurtarılması gerektiğini belirterek, "yürürlükte bulunan hukukun demokratikleştirilmesi, demokratik hukukun kesin egemenliğinin sağlanması kaçınılmaz olmuştur. Giderek hızlanan bilinçlenme süreci içinde, uyananlar, toplumsal ve ekonomik haklardan en geniş oranda yararlanmak istemekte, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan engellerden kurtulmaya Çalışmaktadırlar" dedi. 


Teoman Evren ayrıca 
Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığına karşı bağımsızlığının korunmasını da istedi. 


İSTANBUL BAROSU 
BAŞKANLIĞINA 
APAYDIN SEÇİLDİ 


İstanbul o Barosunun önceki gün yapılan Genel Kurulunda ise, başkanlığa yeniden Orhan Apaydın seçildi. Yeni Yönetim Kutulu ise şu isimlerden oluşuyor 


Hüseyin Onur, Yalçın 
Öztürk, Kazım Kolcuoğlu, Raif Ertem, Ünsal Tüzün. 

TRABZON BAROSU 
GENEL KURULUNDA 
HÜKÜMETİN 
ÖZGÜRLÜKLERİ 
KIS''LAMA 
ÇABALARI 
ELEŞTİRİLDİ 


Önceki gün: yapılan 
Trabzon Barosu seçimlerinde Başkanlığa yeniden Fethi Çulha getirildi. 
Çulha. kongrede yaptığı konuşmada ülkemizde devam eden saldırı ve katliamların arkasında zorba bir rejim kurma özlemlerinin yattığını belirtti. Gizli ve açık terör örgütlerinin ` yargılanamamasmın düşündürücü olduğunu kaydeden Çulha, hukuk dışı saldırılar karşısında halk kitlelerinin tavır almasının olayları önleyebileceğini ifade etli. Trabzon Barosu Başkanı hükümetin Anayasal özgürlükleri kısıtlama yönündeki çabalarını doğru bulmadıklarını da bildirdi. 


Yapıla. seçimler sonucu Temel Aydınoğlu, 
Yılmaz Karabekir ve Necati Aygül'de Yönetim 
Kurulu üyeliklerine seçildiler. 3 


BURSA BAROSU 
GENEL KURULU 
Bursa Barosunun 15 


Aralık'ta yapılan Genel Kurulunda ise Oguz Ögün 


başkanlığa getirildi 
Genel Kurulda söz alan konuşmacılar, terörist 


eylemlerin can ve mal güvenliğini ortadan kaldırdığını, bu eylemlere karşı mücadele etmek ve de- 


mokrasiyi korumak gerektiğini belirttiler. Genel Kurulda Yönetim 


Kuruluna şu üyeler getirildi. 


İsmail Acar, Yüksel özer, Mehmet Üstün Alp man, Macit Menderes,Metin İsfendiyar. 


ZONGULDAK BARO 
SEÇİMLERİNDE 
BASKI 
TASARILARINA 
KARŞI 
ÇIKILMASI İSTENDİ 

400'ün üstünde avukatın katıldığı Zonguldak 
Barosu Genel Kurulu 16 
Aralık günü yapıldı. Genel Kurulda söz alan konuşmacılar, yasalaştırma- ya çalışılan baskı tasarı- 


larına karşı çıkılmasını istediler. 
Seçimler sonunda, 


Yılmaz Terçiner 74 oyla Başkanlığa seçildi. Yönetim Kuruluna ise Cemal Ertug, Yılmaz Gürdağ 
Vasfi Yavuzyılmaz, Turan Başar, Faruk Giritli, Birol Balıünlü getirildiler, 


KOCAELİ BAROSU 
SEÇİMLERİNDE 
HANGİ ADAYIN 
KAZANDIĞINA 

BAROLAR BİRLİĞİ 

KARAR VERECEK 


İzmit Barosu seçimlerine ise Hayri Kulumbur, Şinasi Yeldan, İbrahim Önan, Oğuz Arın 
Başkan adayı olsrak katıldılar. Hayir Kulumbur ile Şinasi Yeldan'ın 44'er oy almaları üzerine seçim ler sonuçlanamadı. Bunun üzerine seçim sonuçlarının Barolar Birliğine gönderilmesi, orada karar verilmesi istendi. 


Daha sonra yapılan 
Yönetim Kurulu seçimlerine 15 aday katıldı. Bunlardan Ersin Zorluoğlu, 
Ali Fethi Saka, Semra Şıngın, ömer Türkşakar yönetime seçildiler. Ersin Zorluoğlu, Ali Fethi 
Saka ve Ömer Türkçakar 
Hayri Kulumbur'un lislesinde seçime katılmışlardı. 
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yoğun çaba harcıyoruz” 


yana ara verilmiş olan görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamak için büyük çaba harcadıklarını" söyledi. 


Rolandis'in günü 
Bakanlığını ziyaret ettiği bildiriliyor. 


Cuma 


Öte yandan Romünya' 
ya resmi bir ziyarette bulunan Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Bakanı Andreas Papayorgiyu temaslarını 


İstanbul barosunun 100 Genel Kurul Toplantısında Av. Orhan Apaydın 


bir konuşma yaplı. 


ALEV ÇOŞKUN, USUMİ VE 


178 AVUKAT BASIN AFFININ 
CIKARILMASINI İSTEDİ 


© /Hikâyeci Osman Şahin hakkında gazetemizde çıkan bir kitap eleştirisinden dolayı dava açıldı 


İSTANBUL (A 
(AJANSLAR) 

İstanbul Barosuna kayıtlı 178 avukat adına yapılan bir açıklamada basın affının derhal Çıkartulması ve tutuklu Yazıişleri müdürleri ile yazarların serbest bırakılması istendi Açıklamada de mokrasinin en önemli givencelerinden olan basına Öteden beri varolan baskıların son günlerde daha da yoğunlaştığı, sorumlu yazıişleri müdürleri ve y azarların tutuklanarak ce Zaevlerine gönderildiği, objektil haber veren basın hakkında da soruşturmaların arttığı belirtildi Açıklamanın son bölümünde ise "basına yönelen bu antidemokratik uygulamaları protesto eder, tm yurtsever, devrimci, demokratik kişi ve kuruluşları basın affı çıkarılması için mücadeleye çağırırız " denildi. 

Öle yandan CHP Balikesir Milletvekili Sadullah Usumi yaptığı bir açıklamada. basın affına ilşkin yasa önerisinin Meclis gündemine girdiğini ve basın affı için ge rekli çabanın gösterildiğinı söyledi. Usumi ayrıca "sadece yazı ile değil, söz ile de suç sayılacak fiilerin af kapsamına alındığını belirtti. 

TURİZM VE TANITMA 
BAKANI ALEV 
ÇOŞKUN 

Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Çoşkun da basın affıyla ilgili olarak 


yaptığı açıklamada Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin basın affına ilişkin girişimlerini desteklediğini belirti. Coşkun "basm yasasında değişiklik öngören tasarının bir an önce TBMM": e verileceğini" bu yasa ile aynı zamanda yazıişleri müdürlerinin sorumlu oldukları yayın organların- da yer alan yazılardan dolayı hapis cezasına çarptırılmasının da önleneceğini açıkladı 


YAZAR OSMAN 
ŞAHİN HAKKINDA 
DAVA AÇILDI 

Gazetemizde yayınlanan bir kitap eleştirisinden dolayı hikayeci Osman Şahin ve Yazı İşleri Müdürümüz Aydogan Büyüközden hakkında yeni bir dava açıldı 

İstanbul Toplu Basın 
Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada sav- 


cılar, Osman Şahin'in 
Kopo adlı romanı eleştiren yazısında bölücülük yapıldığını iddia 


ediyorlar. Açılan davada Şahin ve Büyüközden hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor 

Osman Şahin bugüne kadar üç hikaye kitabı yayınlamış ve bunlardan "Kırmızı Yel" adlı kitabı ile 1970 yılında TRT Hikaye Ödülünü kazanmıştı. Diğer bir kitabı ise "Fıratın Cinleri" adıyla filme alınmıştı. Fıratın Cinleri filmi bu yıl yapılan Antalya Festivalinde ödül kazanmıstı 


PARTİ BAYRAĞI 

DERGİSİNİN YAZI 

İŞLER MÜDÜRÜ 
TUTUKLANDI 


Parti Bayrağı adlı derginin Yazişleri : müdürü Nuran Saygılı, derginin 


Ekim ve Kasım ayların- da çıkan yazılarda 142. 
maddenin ihlal edildiği iddiasıyla önceki gün tutuklandı. Parti Bayağı ve Halkın Kurtuluşu Dergileri adına Başbakan Ecevit ve Adalet Bakanı Can'a çekilen telgraflarla Nuran Saygıh'nın tutuklanması protesto edildi 


Özaydınlı 
Diyarbakır'da baskı yasalarını savundu 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

Öncekigin Elazığ'da incelemeler yaptıklan sonra din Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, Vilayet binasında basına yaptığı yazıh açıklamada, "Anarşiye Karşı Önlemler Paketi" 
adı altında getirilmek istenen yeni baskı tasarılarını savundu. Özaydınlı, ilkenin zor şartlar alunda bulunduğunu belirttiklen sonra "Kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin genişletilmesi gerekir" dedi. 


de ABD Dışişleri ` 


tamamlayarak Bü kreş ten ayrıldı. Bu temaslar sonunda Romanya ile 
Kıbrıs arasında uzun vadeli bir ticaret anlaşmaang imzalandığı açıklan 
R 


Kuzey Yunanıstan 
Bakanı Matris: 


"Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesini istiyoruz” 


ATİNA (AA, 

Türkiye Odalar Birliği Başkanı Sezai Dıblan' 
ın Başkanlığındaki Ticaret Heyeti Yunanistan' 
daki temaslarını sürdürü- 


yor. Heyet Atina'daki incelemelerini tamamladıktan sonra Selanik' 
e geçti. 


Selanik Ticaret ve Sa- 


nayi Odası yetkilileri Dıblan Baş kanlığındaki heyet arasındaki görüş 


melerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu üzerinde durulduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi, ig vi at nn 

HeyetwSelanik'te ay- 
"ica Kuzey * Yunanistan Bakanı Matris'i de ziya- 


ret etti. Bakan Matris görüşmelerden sonra, Yunanistan'ın Türkiye 


ile ekonomik iliş kilerin geliştirilmesi konusunda, hazır ve arzulu olduğunu açıkladı. 


Çağatay göreve başladı 


LEFKOŞE (AA) 
Kıbrıs'ta 11 Aralık günü oluşturulan Mustafa Çağatay Kabinesinin listesi meclise sunuldu. Ye ni hükümetin program çalışmalarına (o başladığı bildirildi 
Meclis toplantıları hafta içinde çoğunluk sağla namadığı için iki kez e telenmiş, Bakanlar Kuruluna ait tezkereler okunamadığı için Çagatay göreve başlaya mamıştı. 
Örek'in istifası ve Ça: gatay kabinesine ilişkin 


tezkerenin o okunmasın- dan sonra tartışmalara geçildi. Bağımsızlar ve 


muhalefet partileri Başbakanının o atanmasında Denktaş'ın keyfi davrandığını ileri sürdüler. Konuşmacılar UBP Genel 
Başkanı Denktaş'ın "Ben istediğimi Başbakan yö parım zihniyetiyle hareket ettiğini söylediler. 

Magosa bağımsız milletvekili İsmet Kotak'ır konuşması sırasında UBP milletvekili Raif Denktaş'ın "Ağzını topla" diye müdahalesi sert tartışmalara yol açtı 


sağlığı dileriz. 


DUYURU 


Ramazan Paşa Mah. Hükümet Bul. 14. 
Sok. No:3 adresine taşınan İl Örgütümüzün, 


19.12.1978 Salı günü saat 10'da, yeni binasında yapılacak Açılış Törenine bütün Aydın Halkı davetlidir. 
TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 

AYDIN İL ÖRGÜTÜ 


BAŞSAĞLIĞI 

Pariimiz üyesi. 
NİYAZİ EKİNCİ” yi 

İki süper devlete, faşizme, revizyonizme kar- 


şı mücadele içinde kaybettik. Ailesine, yakınlarına, bütün devrimci 


TiKP KARTAL iLÇE ÖRGÜTü 


Sosyal-emperyalizm 


-l 


Loğan Yuruukul 


, Önümde "Alüminyum Üretim Politikasının İrdelenmesi” başlığını taşıyan bir inceleme var. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, alüminyum konusunda uzmanlaşmış bir metalürji mühendisi tarafından yazılmış. 


Araştırma, Metalürji Mühendiser: Odası'nın geçen hafta Seydişehir'de düzenlediği "Birinci Ulusal Alüminyum Sanayi Kongresi "nde sunulacak bir tebliğ olarak yazılmış. Ancak. tebliğin okunması kongreyi düzenleyenler tarafından reddedilmiş! Çünkü araştırma, Sovyetler Biri. 
&i'nin alüminyum yoluyla Türkiye yi nasl sömürdüğünü bilimsel olarak inceliyormuş. 


Kongre geçen hafta sonunda yapıldı. Alüminyum konusunda bazı görüşler söylendi. Hatta, dışa bağımlılık bie "tartışıldı" (!) Yani ABD'ye ve AET'ye bağımlılık. Ama, alüminyum gibi Sovyetler Birliği'yle ekonomik ilişkileri yakından ilgilendiren bir konuda, Sovyetler'in eleştirldmemesini sağlamak gibi büyük bir muhalefet gösterildi 


Seydişehir Alüminyum ile ilgili bilimsel gerçeklerin reddedildiği, bu konudaki tebliğlere söz hakkı tanınmayan bir toplantıda ne yapılır? 
Elbette Rusya övülür, Seydişehir Kongresinde de öyle olmuş. Sovyetlerin kurduğu "cânım" tesisleri kullanamadığımızdan yakınılmış. Yine bol bol “dostluk ve işbirliği" sözleri edilmiş. 
Seydişehir tesislerinin zarar etmesinin bütün kabahatinin "bizde" olduğu söylenmiş. Üstelik, tesislerin zararının giderilmesi için çok "orijinal“ öneriler de yapılmış. Örneğin, TEK'in ucuz elektrik vermesi önerilmiş. Yani, TEK'e kazık atıp Seydişehir Alüminyum un zararını azaltacaklar, böylece Sovyetler'in kurduğu "cânım” tesislerin Zarar ettiği, kamuoyunun gözünden saklanmış olacak! 


Biz tekrar, kongrede okunması reddedilen alüminyum üretimi ile ilgli tebliğe dönelim. 


İncelemeye göre, Türkiye'de boksitten alümina ve ondan da alüminyum üreten tek tesis, Sovyet kredisi ile Seydişehir'de kurulan tesis, Burada üretilen alümina, borç karşılığı Sovyetler'e verildiği için, ham alüminyum ilhtiyacr mız yıldan yıla büyüyen oranlarda artıyor. Böylece, ham alüminyum ihtiyacı ithal yoluyla karşılanıy or. Yani, Seydişehir tesideri ham alüminyum ihtiyacımızı karşılayacağı yerde,dışa bağımlılığım zi artırıyor. 


Ayrwa, alüminyumun üretilmesinde kullanılan bütün yardımcı maddeler (sudkostik hariç) dışarıdan ithal ediliyor. Bu da Seydişehir'in yarattığı başka bir dışa bağımlılık. Yardımcı maddelerin ithalinin gerektirdiği yıllık döviz ihtiyacı tam 9 miyon dolar. 


Daha da önemlisi, Sovyetlerin alümina yoluyla yürüttüğü sömürü. Seydişehir tesisleri çok yüksek maliyetle ve zararla çalışıyor. Burada elde edilen alüminayı, maliyetinin yarı fiyatına borç karşılığı olarak Sovyetler'e veriyoruz.Sovyetlerde bundan alüminyum elde edip tekrar bize satıyor. Bu durum, yüksek kaliteli boksit rezewlerimizin, bir yarrürün olarak (alümina) hızla tüketilmesine yol açıyor. Bu arada ham alüminyum talebi de karşılanamadan artıyor. 


Seydişehir Alüminyum ile ilgili bir başka nokta da, bu tesis için verilmiş olan Sovyet kredisi, Bu kredinin emperyalist bir sömürü aracı olmadığını öne sürenler, Sovyet kredisinin şartlarını, "Amerikan emperyalizminin binek taşı" olarak niteledikleri Marshall "Yardımı ile kıyasamalıdırlar. Hem de bu kıyaslamayı ciddi bir şekilde yapmalıdırlar. 


Sovyet kredisine "Devletten devletedir, onun için iyidir" deniyor. Marshall Yardımı devletten devlete değil miydi? Her iki kredinin faiz oran ları aynıdır, ikisi de % 2.5. Vadeleri arasında ise 
uçurum vardır. Marshall Yardımının vadesi 44 
yıl, ödemisiz devresi 15 yıl. Sovyet kredisinin vadesi 15 yıl, ödemesiz devresi bir yıl. Sovyet kredisinin Marshall Yardımından fazlalığı, altın esasına bağlı olması, Yani, dünya piyasalarında doların değeri altına göre düştükçe, bizim Sovyetler'e borcumuz da kendiliğinden artıyor. 
Sovyetler'e olan borcumuz, sadece altın esasına bağlı olmasından dolayı, bugüne kadar 72 
miyon dolara yükselmiştir. Lehimize gibi gösterilen malla ödeme şartı ise, alümina ihracı yoluyla başka bir sömürü yoluna dönüşmüştür. 


Sovyetlerin Türkiye Yi sömürmediğini öne sürenler, bu konudaki bilimsel araştırmaları ciddiyetle incelemek zorundadırlar. Seydişehir konusunda yazılmış tebliğleri kongrelerde okutmamak, bu konuya yasak koymakla, gerçekler gizlenemez. 


DEV.MADEN -iş 
SENDİKASI 
GENEL 
BAŞKANLIĞINDAN 


Sendikamız ile İS- 
TANBUL BOMON- 
TİŞİŞLİ'de kurulu 
ZET REDÜKTÖR 
SANAYİİ ve TİCA- 
RETAJŞ. 

işverenliği arasında 275 sayılı yasa uyarınca işyeri düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi akdedile cektir 


arkadaşlara bas- 


275 sayılı yasanın 
12. maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 


18 Aralık 1978 


AYY YY YY 


RESİM-HEYKEL 


# ADNAN TURANİ'nin Nişantaşı Tiglat 
Sanat Galeresi'nde açtığı resim sergisi 31 
Aralık akşamına kadar sürüyor. 

* Avusturyalı grafik sanatçısı JOSEF TİCHY'nin İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Galerisi'nde açtığı sergi 20 
Aralık akşamı sona eriyor. 

#ORHAN PEKER, NECDET KALAY, GÜNGÖR İPLİKÇİ, RAMİS AYDIN. 
CİHAT BURAK, CAFER BATER, AVNİ ARBAŞ, İBRAHİM SAFİ, YAŞAR YE-NİCELİ, MEHMET PESEN, FİKRET OT. 
YAM, ADİL DOĞANÇAY, BURHAN UYGUR, HÜSEYİN YÜCE, FİKRET MUALLA, RUZİN GERÇİN'in Yıl Sonu Karma Sergisi 15 Aralık tarihinden bu yana Nişantaşı Tiglat Sanat Galerisinde de. 
vam ediyor. 

*19. yy. TÜRK PRİMİTİFLERİ adı alunda düzenlenen sergi Maçka Sanat Galerisi'nde 30 Aralık akşamına kadar devam ediyor. 

*IŞILAR'ın Desen ve Heykellerinden oluşan sergisi Yapı Endüstri Merkezi 


Sanat Galerisi'nde 23 Aralık tarihine kadar sürecek. 

*NAİLE AKINCI Resim Sergisi İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisinde Araliktan bu yana sürüyor. Sergi 30 Aralık akşamı kapanıyor. 


Burhan Uygur'un sergisinden Sanat Galerisi") 

+ FİKRET .MUALLA'nın tablolarından oluşan Resim Sergisi Bedri Rahmi Galerisi'nde 6 Ocak tarihine kadar açık kalacak. 

* SİMONE AKER ve KADİR AKORAK İstanbul Galata Sanat Galerisi'nde 15 Aralıktan bu yana yapıtlarını sergilemeye başladılar. 

*# BURHAN UYGUR'un 16 Aralıkta İstanbul Galata Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisi sürüyor. 

+ AHMET EKREM AKAL 'ın resim sergisi Rumeli Cad. Akbank Sanat Galerisi'nde 
15 Aralıktan bu yana açık. Sergi 30 Aralik akşamına kadar sürüyor. 
xÖZDEN AKBAŞOĞLU'nun Osmanbey Akbank Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisi 30 Aralık tarihine kadar açık kalıyor. 

* NECDET KALAY'ın 9 Aralıktan bu yana Moda Aydın Cumalı Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisi 5 Ocak tarihine kadar sürüyor. 

x FİKRET MUALLA ve İHSAN CEMAL KARABURÇAK'ın tablolarından oluşan sergi Ankara Artisan Sanat Galerisinde sürüyor. 
xALİ RIZA CEDDİ'nin minyatür ve Merkezinde bu akşam sona eriyor. 

# GİLBERT BROWNE resim sergisi Maçka Galeri Deko'da 19 Aralık Salı akşam: sona eriyor. 


DYO 12. 


Resim Sergisi'nde Faruk Cimok'un "Sarı Sıcak İnsanları" 


#İSTANBUL RESSAMLAR DERNEĞİ'- nin Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 46'ncı Plastik Sanatlar Sergisi 29 
Aralık akşamına kadar açık kalıyor. 
#DOĞAN DEMİRCİOĞLU'nun Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde 16 Aralıkta açlığı resim sergisi 31 Aralık akşamına kadar sürüyor. 

k GEORGE GROSZ'un Siyah-Beyaz ve Renkli Baskı Resim Sergisi, Beyoğlu Odakule Sanat Galerisi'nde 22 Aralık Cuma 17.00'de açılıyor. Sergi, 10 Ocak'a kadar açık. 

* ÖZGEN BİNAY'ın ESKİLER adı altında düzenlediği resim sergisi bir süre daha açık kalacak, 


"Galata 


Haftanın 


x» ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATIN-DAN SEÇKİN ÖRNEKLER adıyla düzenlenen yıl sonu karma resim sergisi Ankara Vakko Sanat Galerisinde 31 Aralık akşamına dek açık kalacak. 
#ERSİN ALOK Ankara Sanatseverler Derneğinde 11 Aralıktan bu yana "Dağ Fotoğrafları Sergisi'ni sürdürüyor. 

# NİHAT DARCAN ve ASIM İŞLER İzmir Devlet ve Heykel Galerisinde resimlerini 16 Aralıkta sergilemeye başladılar. 
Sergi 30 Aralıkta son buluyor. 

# YAVER APAYDIN'ın açtığı fotoğraf sergisi Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisinde 21 Aralık akşamına kadar açık kalacak. 

*#GÜLAY SEVSEGİL'İN Aralık ayının başında Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açtığı resim sergisi bir süre daha gezilebilecek. 


#Sinematek Derneği Anya Manya Kumpanya Tiyatrosunda gösterilerini sürdürüyor. Haftanın filmleri şöyle: 

18 Aralık saat 15'de ŞEHİRDEN GE- 
LEN KADIN. Yönetmen: Piro Milkani, Yapım: 1959 Arnavutluk, 17.00'de VE ÇELİĞE SU VERİLDİ (2. Bölüm). 

19 Aralık saat 15.00'de MOSKOVA 
SEVGİLİM; 19.00'da BU BAHÇEDE ÖLÜM. Yönetmen: L uis Bunuel, Yapım: Fransız, 1956. 

20 Aralık Saat 15.00'de ŞEHİRDEN 


İ GELEN KADIN; 19.00'da VE ÇELİĞE SU VERİLDİ (2. Bölüm). 


22 Aralık Saat 15.00'de BU BAHÇE- 


İDE ÖLÜM; 17.00'de SIRADAN FA- 


ŞİZM; 19.00'da İSVEÇ KISA FİLMLE-Rİ. Yönetmen: Gardar Sahlberg. Yapım: 


| 1959. 


22 Aralık Saat: 15.00'de BİSİKLET 
HIRSIZLARI. Yönetmen: V. de SICA. 
Yapım: 1948, 17.00'de VE ÇELİĞE SU VERİLDİ (2. Bölüm); 19.00'da İSVEÇ KISA FİLMLERİ. 

23 Aralık Saat 10.30'da ÇOCUK 
FİLMLERİ; 12.00'de BİSİKLET HIR-SIZLARI; 14.00'de VE ÇELİĞE SU VERİLDİ; 1600'da BU- BAHÇEDE ÖLÜM. 

24 Aralık Saat 12.30'da DEVLETİ 
KORUMA YASASINA İLAVE; 14.30'- da ŞEHİRDEN GELEN KADIN; 16.30'- da BİSİKLET HIRSIZLARI. 

* Atatürk Kültür Merkezinde "Çağdaş Alman Sineması Toplu Gösterisi” sürüor. 

19 Aralık Saat 19.00'da LUDWİG II, 
Yönetmen: Syberberg. 

21 Aralık Saat 
YÜKSELİŞ. Yönetmen: C.Groger. 

22 Aralık Saat 19.00'da KURŞUNİ 
BÜYÜK KUŞ. Yönetmen: U. Schamonı. 

23 Aralık Saat: 19.00'da MARİA MA- 
LIBRAN'IN ÖLÜMÜ. Yönetmen: W. 
Schroeter. 

24 Aralık Saat 19.00 da LENZ. Yönetmen: G.Moorse. 


# Avusturya Kültür Ofisinde 21 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de üç film gösterilecek. “GERÇEKLEŞMEYEN UMUT", "KURT MOC DOVAN", "19. 
YÜZYILA KADAR PEYZAJ RESMİ." 

+ Fransız Kültür Merkezi şu filmlerini sunuyor. 

19 Aralık Saat 16.00'da SULARDAN 
KURTULMUŞ BOUDU. Yönetmen: J. 
Renoir. 

20 Aralık Saat 19.00 ve 21.00'de PO- 
TEMKİN ZIRHLISI, Yönetmen: S.Ayzenştayn. 

21 Aralık Saat 19.00'da BU BAHÇE- 
DE ÖLÜM. Yönetmen: L. Bunuel. 


İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI 


* Harbiye Şehir Tiyatrosunda: 1- VA-TANSEVERLER. Çarş.Perş. 21.00, Pazar 15.30, 18.30. 2- YARIN BÜTÜN DÜNYA. Cuma 21.00, C.tesi 15.30- 21.00. 

x Üsküdar Şehir Tiyatrosunda: 1- AL-MANLAR. P.tesi - Salı 19.00, Pazar 15.30-19.00. 2- ÖLÜ KENTİN NABZI. 
Cuma 19.00 - C.tesi 15.30-19.00. 

* Tepebaşı Deneme Sahnede: 1- MA-RAT-SADE. P.tesi, Salı-Cuma 20.00, Salı-C.tesi, Pazar 15.30-20.00. f x Fatih Şehir Tiyatrosunda: 1- BİZLER ve BİZLER. C.tesi 15.30, Pazar 15.30- 18.30. P.tesi, Perşembe, Cuma 21.00. 

* Kadıköy Şehir Tiyatrosunda: 1- AME-RİKAN FUTBOLU. Çarş. 15.30, 19.00, Pazar 15.30, 2- AYAK BACAK FABRİ- 


19.00'da DOĞRU 


Maksim Gorki— Güneşin Çocukları 


KASI. Cuma, Pazar 19.00, C.tesi 15.30- 19.00. 
+ İngiliz Kültür Heyeti aracılığıyla Türkiye've gelen NOLA RAE'nin Kenter Tiyatrosunda 18 ve 19 Aralık günleri 18.15'de mim gösterileri var. 

ANKARA 

* Ankara Büyük Tiyatroda: 17 Aralık Saat 15.00'de "BİR ÖLÜNÜN TOPLUM-SAL ANATOMİSİ." 

* 22 Aralık Saat 20.30. 24 Aralık Saat 20.30 ve 15.00'de "GÜNEŞİN ÇOCUK-LARI" adlı oyunlar sergilenecek. 

x Ankara Küçük Tiyatroda: 19-23 Aralık tarihleri arasında Saat 20.30'da ve 23-24 Aralık Saat 15.00'de "GÖZLERİMİ KA-PARIM VAZİFEMİ YAPARIM" sahneleniyor. 

* Ankara Küçük Tiyatro'da: 24 Aralık'- tan itibaren “ALİ BABA VE KIRK HA-RAMİLER" Çarşamba 15.00, Pazar Saat 10.30'da sahnelenecek. 

* Yeni Sahne: 19-23 Aralık tarihleri arasında 20.30'da ve 23-24 Aralık Saat 15.00'de "AYYAR HAMZA" sergileniyor. 

X Altındağ Tiyatrosunda: 19-30 Aralık tarihlerinde Saat 20.30'da ve 23-31 Aralık tarihleri arasında saat 15.00'de "ES-KİCİNİN TAZESİ" adlı oyun sergilenivor. 

İZMİT 

x İzmit Devlet Tiyatrosu salonunda oyun .düzeni şöyle: 19 Aralık 20.30'da "HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM". 

20-23 Aralık Saat 20.30'da ve 24 Aralık Saat 15.00'de “BİR ÖLÜMÜN TOP-LUMSAL ANATOMİSİ" sahnelenecek. 
BURSA 

x Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda 19-24 Aralık Saat 20.30'da ve 23-24 Aralık'ta Saat 15.00'te "BESLEME" adli oyun sahnelenecek. 

* Ahmet Vefik Taşa Tiyatrosunda "OR-MANIN BEKÇİLERİ" adlı çocuk oyunu Çarşamba Saat 14.00'de ve Pazar 11.00'- de sahnelenecek. 

MANİSA 

* Manisa Devlet Tiyatroları salonunda 
23 Aralık Pazar günü Saat 15.00 ve 
20.30'da "HADİ ÖLDÜRSENE CANİ-KOM” sergilenecek. 

ORDU 

* 23-24 Aralık tarihleri arası saat 20.30'- da 23 Aralık Saat 15.00'de "ESKİ FO-TOĞRAFLAR”" adlı oyun sahnelenecek. 


* İstanbul Film Yapım ve Gösterim Mer- - ,«kezi Sinema: Salonunda 20 Aralık Saat 


19.00'da konuk sinema yazarı ULRİCH GREGOR'un bir konferansı var. 

x Ankara Alman Kültür Merkezi'nde 20 
Aralık Çarşamba Saat 19.00'da Prof. 
W. BUCH Alman kitap pazarında yeni çıkan yayınları tanıtacak, 

x Ankara Küçük Tiyatro'da 26 Aralık Saat 20.30'da bir SÖYLEŞİ gecesi düzenlendi. 


EN 


KARİKATÜR 


# ERDOĞAN BOZOK'un Bebek Akbank Sanat Galerisi'ndeki karikatür sergisi 30 Aralık tarihine kadar gezilebilir. 
x Tepebaşı Karikatür Müzesinde Nasrettin Hoca Karikatür Yarışmasına katılan karikatürlerin sergilenmesi sürüyor. 
+ Boğaziçi üniversitesi Kırmızı. Salon- da, Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Karikatür oYarışmasında derece alan yapıtlar sergileniyor. 


(Konser 

x Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde A.SO-LER Gitar Resitali var, Konser 18 Aralık Saat: 19.00'da seslendirilecek. 

+ Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının 23 Aralık Saat 11.00'de bir konseri var. Orkestrayı Şef KAN KOTO yönetecek. Solistler MÜKERREM BERK, CELAL AKAT-LAR, HÜLYA SAYDAM. 

xAtatürk Kültür Merkezi'nde Saat 19.00 
da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde AYLA ERDURAN'ın keman resitali izlenebilir. 

& Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun 
24 Aralık Saat 11.00'de Şef NEVZAT 
ATLIĞ yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konseri var. 

#İngiliz Kültür Merkezi'nde 22 Aralık Cuma 19.00'da HANDEL'in Oratoryosu "MESSİAH"'ın ilk bölümü sunulacak. Oratoryoyu The Dutch Chapel Cantata Koro ve Orkestrası seslendirecek. 


t 


Fenerbahçenin Esk bir mücadele... 


Ye 


işehirsporu yendiği karşılaşmada, Eskişehir kalesi önünde 


Ik yarısı sona erdi 


— i 


TRABZONSPOR iLK YARIYI 


LİDER BİTİRDİ 


Birinci Türkiye Ligi nin birinci yarısı bugün yapılan yedi karşılaşma ile sona erdi. Dün kendi sahasında Ordusporla be rabere kalmasına rağmen birinci yarının lideriğini Trabzonspor ele geçirdi. 
Fenerbahçe ise Eskişehirle oynadığı maçı kazanmasına karşılık liderin bir puan gerisinden ikinci sırayı aldı. Ligin ilk yarısını ise Bursaspor sonuncu bitirdi. 

Dün 1. Türkiye liginde alınan şonçular şöyle: 


TRABZONSPOR: U - 
ORDUSPOR: 0 


SAHA: Trabzon Şehir 
Stadı 

HAKEMLER: Güngör 
Tunce, Orhan Tuncer, 
Mehmet Gökmen 

TRABZONSPOR: Şe nol, Turgay, Necati, Hüsnü, Ahmet, Mehmet Ekşi, Orhan, Tuncay, Necdet, Hüseyin, Mustafa (Levent), 

ORDUSPOR: Ahmet, 
Uğur, Zafer, Salh, Turgay, Şükrü, Kemal, Üs tün, Mahmut, Cihan, Arif 

Son haftalarda yaptığı karşılaşmalarda gol atamayan Trabzonspor, bu hafta da Orduspor karşısında kendi sahasında beraberlik alabildi. 

Karşılaşmaya Trab zonspor daha hızlı girdi 
8. dakikada Hüseyin, 9. 
dakikada Tuncay go! firsatlarından yararlanamadılar. 22. dakikada Mustafa'nın ortaladığı topu Mehmet Ekşi kullanamadı. 25. dakikada yine 
Mehmet Ekşi bir gol fırsatırdan daha yararlanamadı. 43. dakikada Ordusporlu Arif eline ge çirdiği bir fırsatı değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 sonuclandı. 

İkinci yarıda Trabzonspor yine atak oyununu 


sirdürdü. 51. dakikada Necdet'in korneri sonuç vermedi. 57. dakikada 


Ordusporun Arif vasıtasıyla geliştirdiği akında bir sonuç alamadı. 63. 
dakikada Ordusporlu Kemal'in başlattığı akında top Şenol'da kaldı. Maçın geri kalan bölümlerinde tarafların çabaları sonuç vermeyince maç 
0-0 sona erdi. 


FENERBAHÇE: 1 - 
ESKİŞEHİRSPOR: 0 


SAHA Istanbul Inönü 


Stadı 
HAKEMLER: Talat 
Tokat, Yavuz Bozada, 


Turan Sözener 


BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU 


YAPILDI 


İSTANBUL(IHA) 
İstanbul Atletizm Ajanlr ğının faaliyet programında yer alan Büyük Atatürk Koşusu dün Ayazağa parkurun- da yapıldı. 
Yarışmada elde teknik sonuçlar şöyle, Yıldız Kızlar 800 metre: lHülya Arın (TSY D) 4.26, Genç Kızlar 2000 metre: 1-Şahinde Güneş İTÜ 7.43, Büyük Erkekler 4000 metre: l-Sami Şenkardşş İTÜ 13. 
19, Genç Erkekler 6000 
metre: I-Nejat Ambarcı İTÜ 20.12.2, Orta Genç Erkekler 
8000 metre Orhan Yılmaz 
İLU 28.7, Atatirk koşusunu Süleyman Çekiçel kazandı. 
Atatürk koşusunda alınan dereceler ise şöyle: 1Süleyman Çekiçe (GS) 31.172, 2- Kadem Elmaoğlu (trú) 3-Bayram Væ tansever (İTÜ) 36.28 
Ayazağa Kolordu Komutanlığı önünden başlayan y arış Taksim Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yarışmada ikinci geler Kadem Elmaoğlu ise Şişli civarında bir kaza geçirmiş ancak auct yari- 


edilen 


Puan durumu 


TAKIMLAR 


GBM AY RP 


TRABZONSPOR 
FENERBAHÇE 
GALATASARAY 
DİYARBAKIRSPOR 
ALTAY 
BEŞİKTAŞ 
ADANASPOR 
ESK.SPOR 
ADANAD.SPOR 
GÖZTEPE 
ORDUSPOR 
BOLUSPOR 
SAMSUNSPOR 
ZONGULDAKSPOR 
KIRIKKALESPOR 
BURSASPOR 


FENERBAHÇE: İvançeviç, Coşkun, Erol, Yenal, Cem, Tuna, Bahri (İbrahim), Önder, Ali Kemal, Raşit, Engin. 


ESKİŞEHİRSPOR: Adem, Mehmet, Tayfun, 
Bilal, İsmail, Burhan, Hüdai, Hüseyin, Nejat, Bahtiyar, Ender. 

Fenerbahce dün Eskişehirspor karşısında yine dağınık ve bilinçsiz bir futbol ortaya koydu. Takımda geri dörtlüde görev vapan Cem ve Erol'un dişında kalan oyuncular görevlerini yapamadılar. 
Eskişehirspor da Fenerbahçe'nin bu dağınık oyununa ayak uydurdu. 

Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı girdi. 4. dakikada Coşkun'un ortasında Ali Kemal'in vuruşu defanstan döndü. 6. dakikada Tuna'nın şutunu 
Adem kornere attı. 15. 
dakikada Eskişehirsporlu Bahtiyar tek başına Fe nerbahçe ceza sahasına girdi, İvançeviçle karşı karşıya kaldı, fakat topu kullanamadı. 19. dakikada yine Ali Kemal bir firsatı değerlendiremedi. 
34. dakikada Raşit'in yakından attığı şut Adem'de kaldı. İlk yarı 
0-0 sonuçlandı. 

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin bilinçsiz atakları sürdü. 65. dakikada Engin Eskişehirsporlu savunma adamlarının arasından topa sert vurdu. 
Adem'i geçen top Fenerbahçenin galibiyet golü olarak ağlara takıldı. 
Bundan sonraki larda değişen birşey olmayınca Fenerbahçe macı 1-0 kazanmış oldu. 


şa devam ederek ikinciliği elde etmiştir. 

Deræe alan atletlere ödüllerin Beden Terbiyesi Bölge Müdürü ilgilileri ve Atletizm Ajanı Selahattin Y ildız tarafından verildi. Takım sıralamasında İTÜ büyük bir üstünlük sağladı ve birinciliği elde etti. 


Eczacıbaşı bayan takımı tur atladı 


İstanbul'da oynanan 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Bayanlar Voleybol Şampiyonası maçında Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı İsviçre'nin 
Üni - Basel takımını 3 -0 yendi. 

Eczacıbaşı Bayan Voleybol takımı dün İstanbul'da oynanan karşılamada aldığı bu galibiyetle tur atladı. 

Maçın setleri 15/12. 
15/8, 15/5 sonuçlandı 


dakika-' 


18 1 
2511 
15 5 
1514 
2214 
16 10 
20 16 
15 13 
14 16 
1724 
1012 
14 16 
814 
715 
526 


HwSANAnOA AOOO O 0O 0 
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KIRIKKALESPUR 0 - GALATASARAY:0 


KIRIKKALESPOR: 
Yalçın, Ercan, H.İbrahim, Mustafa, Armağan, Burhan, Hamit, Tuncer (B.Mehmet), Mahmut, 
Mehmet, Halil 

GALATASARAY: Eser, Müfit, Erdoğan, Güngör, Fatih, Cüneyt, Öner, Yaşareviç, Gökmen, Zafer, B Mehmet 

Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında Galatasaray, ikinci yarısında ise Kırıkkalespor rakiplerine oranla daha üstün bir oyun ortaya koydular Karşılaşma boyunca Kırıkkalespor ise eline ge çirdiği bir çok fırsatı değerlendiremedi. 


GÖZTEPE:0 - Dİ 
YARBAKIRSPOR: 1 


— — ———-— 
SAHA: Alsancak Stadı HAKEMLER: Sadık 

Seda, Naci Bilgin, Emin 

Gencer 
GÖZTEPE: Güngör, 

Hakkı, Sadettin, İsmail, 

Kenan, Metin, Doğan, 

Mehmet, Sadullah, Ali, 

Kazım 
DİYARBAKIRSPOR: 

Cihat, Sedat, Mustafa 1, 

Ergun, Faruk, Ayhan, 

Reşit, Recai, Turan, Mustafa 2, Nurettin. 
GOLLER: Dakika 33. 

Reşit, dak. 61 İrfan. 


DİĞER SONUÇLAR: 
SAMSUNSPOR: 0 - AL- 
TAY:0 
ADANADEMİRSPOR: 2- BURSASPOR:1 
BOLUSPOR: 2 - 
NASPOR:0 


ADA- 


2. Türkiye Ligi toplu sonuçları 


Vefa: 2 - Aydınspor: 0 
Goller: Dak. 21 Ömer, Dak. 56 Haluk 
Sarıyer: 1 - Balıkesir: 0 
Göller: Dak 21 Oğuz Elazığspor: 3— Beykoz: V 
Goller: Dak. 16 Ömer, Dak. 33 Naim, Dak. 71 
Muhittin 
Rizespor: 2 - Tekirdağ: 0 
Goller: Dak. 11 Oktay, Dak. 50 Haldun 
Sivas: 1 - Ankaragücü: 1 
Goller: Dak. 81, Ahmet Dak. 88 M.Ali 
Eskişehir Demirspor: 1 - Bandırma: 0 
Goller: Dak. 67 Osman 
Antalya: 2 - Urfa: 0 
Goller: Dak. 37 Cemal Dak. 87. Osman 
Konyaspor: 2 - Mersin Íd. Y. : 0 
Goller: Dak. 25 Ali İhsan, Dak. 55. Mustafa 
Gaziantep: 1 - G.Birliği: 0 
Goller: Dak. 86. Ömer 
Denizli: 2 - Düzce: 1 
Goller: Dak. 25-39 A.Rıza, Dak. 55 Ahmet 
Karabük: 0 - Kocaeli: 0 
Kayseri:4 - Edirne: 0 
Goller: Dak. 22 Yılmaz, Dak. 73-78 Cengiz, Dak. 81, Necati 
Şekerspor:3 - İspartaspor: 0 
Goller: Dak. 4 Yaşar, Dak. 28-88 Selçuk 
Tirespor: 2 - Sakarya: 1 
Goller: Dak. 5 Ahmet, Dak 17 Musa, Dak.44 


E Pilsen - Tofaş SAS karşılaşmasında bir pota altı mücadelesi 


Deplasmanlı Basketbol Liginde 


TOFAŞ SAS, E. PILSEN'E YENİLDİ: 79-81 


Deplasmanlı Basket- 


bol liginde dün yapılan karşılaşmalarda şu so nuçlar alındı: 


EFES PİLSEN 81- 
TOFAŞ SAS 79 


EFES PİLSEN: Mekmet (20), Doğan (20), 
Erdem (3), Hakan (2), 
Jeff (20), Billy (8), Ömürden (2), Cengiz (6). 

TOFAŞ SAS: Yavuz 
(9), Reşat (2), Cihangir (24), Cevat (8), Zeki 
(15), Candan (4), Latifiç (8), Serdar (0) 

İLK YARI: 42-45 Efes Pilsen lehine. 


ŞEKERSPOR 82- 
ECZACIBAŞI 96 


ŞEKERSPOR: Behçet 
(8), BMurat (18), İlhan 
(2), Rahmi (10), Serdar 
(2), Robert (22), Gürhan (19), Emre (1), 

ECZACIBAŞI: Kemal 
(8), Melih (24), Necati (23), Efe (19), Haighler (18), Erdoğan (4) 

İLK YARI: 52-42 Şe kerspor lehine 


M.YENIŞEHIR 118- 
FENERBAHÇE 70 


DSİ SPOR 107 - GA- 
LATASARAY 88 


Deplasmanlı Voleybol Liginde Altınyurt: 3-Galatasaray:2 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Türkiye Deplasmanlı Voleybol Ligine dün yapılan iki karşılaşmayla devam edildi. 
İstanbul'daki maçiarda Altınyurt Galatasaray'ı 3-2 yenerken, diğer maçta Büyükdere Boronkay Maltepe yi 3- 0 yendi. 

ALTINYURT:3- 
GALATASARAY:2 

GALATASARAY: Bozkurt, Erdan, B.Ahmet, Korkut, Recep, Alaattin, Levent, K. Ahmet, Tarık, Yalçın. 


Gi 


ALTINYURT: Eşref, Kenan, Burhan, Mithat, Ünsal, Mehmet, M. Ali, Ertan, Oba. 


SETLER: 13/15, 7/15, 15/13,15/12,11/15. 

B.BORONKAY:3— 
MALTEPE:0 

B.BORONKAY: Murat, iliev, Sedat, Sami, Ahmet, Şerafettin, 

MALTEPE: Alp, Akan, 
Melih, İsmail, Mustafa, Semih, Metin, Yalçın. 

SETLER: 15/9, 15/6, 
152. i 


Dz. K.K. S r, 
TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


HASKÖY — İSTANBUL 


ONAY NO: 673 


Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem malzeme ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALI ZARF USULÜ ile satın alınacaktır. 


MALZEMENİN CİNSİ 


MİKTARI 


CAM PAMUĞU .200 x 10000 x 50 mnı. 


709 M2 


1— Malzemenin tahmini bedeli' 33'..000,- TL. (Üçyüzotuzaltıbin), geçici teminatı ise 17.190,- TL. (Onyedibinyüzdoksan) Liradır. 

2— Teklifler İdari Şartnamede yazıı olduğu gibi veril cektir. 

3— Satın alınacak (1) kalem malz meye ait İdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığından 100,- TL. (Yüzlira) Donan- ma Vakfma yardım makbuzu ka. şılığında temin edilir. 

4— Posta ile Şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar çevonlan. 
dırılmaz ve postada vaki geçikmeler kabul edilmez. 

5— Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

6— Genel Müdürlüğümüzce harhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi 


ükle mez. y 

pe liage iştirak etmek isteyen firmalar önce geçici teminat veya vadesiz banka teminat mektubunu veznemize yatırarak alacakları makbuzu teklif-Zarflarının içine koyarak Satınalma ofisine kayıt ettirecekler ve daha sonra zarflarını Satınalma Komisyonu Başkanına vereceklerdir. 
8— Teklifler en geç 17 Ocak 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktın 


Basın:29982-1711) 


Yy eg 


açıklamada, 


18 Aralık 1978 


İSTANBUL, BİNGÖL, ADANA VE KARS'TA 5 KiŞi ÖLDÜRÜLDÜ 


© Cenevre Türk Havayolları Bürosu bombalandı 


HABER MERKEZİ 
Mecidiyeköy'de Mevlüt Çavuş sokakta anne- si ile, birlikte yolda yürüyen İktisat Fakültesi öğrencisi Kemalettin Er açılan ateş sonucu olay yerinde öldü. 
e Yeni çıkacak bir dergınin afişlenmesini yapan 
250 kişi polis tarafından 
gözaltına alındı. 

Öte yandan, İGD'nin 
Aksaray şubesinde arama yapıldı, 68 kişi gözaltına alındı. 

g Fındıkzade'de önceki gece Niğde ve Sakarya Yurtları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. 

@ İstanbul'da önceki ge- ve ve dün sabah iki yere patlayıcı madde atıldı. 

İlk patlama Üsküdar Doğancılar'da boş bir arsada Oldu. Patlama sonucu boş arsanın, yanında bulunan Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Dispanserinin camları kırıldı. 


İkinci patlama dün Çengelköy'de Mehmet 
Öztürk'e ait kahvede 


meydana geldi. Patlama kahvede maddi hasara neden oldu. 
DEV - SOLCULAR 
KIZ ÖĞRENCİYİ 
SOKAKTA 
DÖVDÜLER 
Mehmed Beyazıd Lisesi öğrencisi DLB'li Nurcan Görgünay önceki gün bir grup Dev-Sol'cu tarafından, Kadıköy Altıyol' 


tda dövüldü. Çevrede bu- 


lunan halk tarafından saldırganların ellerinden kurtarılan kız öğrenci daha önce de okulda çeşitli defalar tehdit edildiğini belirtti. Öğrenci kızı sal dırganlardan kurtaran halk ise bir kızı sokak or tasında, dövmenin utanç verici bir tutum olduğunu belitti 


# `  BİNGÖL'DE 


* Bingöl'de önceki gece meydana gelen ve 4 işyerinin tahrip edilmesi ile sonuçlanan olaylardan 


“sonra dün bir genç cadde 


ortasında yaylım ateşine 

tutularak öldürüldü. 
Yetkililerin yaptığı 

belediye 


rre önünde yürüyen 


18.30 HABERLER 
18.33 KUMKUM 


bölümde anlatılıyor. 


20.30 HABERLER 


tiz seslendiriyor. 


profesyonel bir 


22.00 SPOR 
23.00 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış program 
05.05 Türküler, Şarkılar 06.00 Kısa Haberler 
07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Tatil Sabahı 
12.00 HABERLER 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.00 HABERLER 
13.20 Oyun Havaları 
,15.00 Kısa Haberler 


TRT2 


LB.LU Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09,00 Konularda Türk Şiir 

09.20 Hafif Müzik 

09.30 Şarkılar 

10.00 Çocuğun Dünyası 

11.00 Erkekler Topluluğu 

11.30 Radyo Sözlüğü 

11.50 Kadınlar Top.Türk. 

12.15 Klasik Koro 

13.00 HABERLER 

13.15 Oyun Havaları 

13.30 Aşıklık Geleneği 

13.45 Gülseren Güvenli'den 

Şarkılar 

14.00 Türk Kültür Tarihi 

14.15 Kent velnsan 

14.35 Yabancı Dıl 
Öğrenelim. 

16.05 Sarkilar 


TRT 3- 


07.(0 Açılış ve program 0/.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah için 
09.00 Meltem 

10.00 Unutulmayanlar 
11.00 Müzik Magazin 
11.45 Küçük Konser 
12.15 Okulda Müzik 
13.00 Tangolai 

12.30 Piyano Soloları 
13.00 Konser Saati 
14.30 Hafif Batı Müziği 15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


adına sahibi 


“FERİT İLSEVER| 


BAYAŞ / Basın- Yayın A Ñ 


TELEVIZYON 


19.30 BEKLENMEYEN OLAYLAR Dizi filmin bugün yayınlanacak bölümünde Titanic dahil olmak üzere büyük gemi kazaları bu 


20.00 YENİ BESTELERİMİZ Programda İsmail Hakkı özkan ve Necmi Piskin'in besteleri seslendiriliyor. 


21.10 MİNİK KONSER 
Programda Glazunof'un "İsyanyol Serenadı"'nı viyolensel Doğan Cangal ve piyanist Tulga Ce- 


21.15 TEKERLEKLER 

Dizi filmin bugün yayınlanacak 2. bölümünde Greg evden kaçar: bu arada Edim üzerinde çalıştığı yeni araba modelinin denemesi için Sürücü aramaktadır. 
profesyonel Sürücü Peter'le kocasını aldatır. 


Kazım Artuk Aslan adlı gence iki kişi tabancalarla ateş ettiler, Ateş sirasında yaralanan Kazım Artuk Aslan hastaneye kaldırılırken volda öldü. 
KARS'TA 

Kars, Selim İlçesinde 
Şehir Kulübüne atılan 
patlayıcı madde ile 4 
kişi yaralandı. Yaralılar- dan Selim Lisesinde memur olarak çalışan Ekrem Akbaba hastanede öldü. 

Olayla ilgili olarak 4 
kişi gözaltına alındı. 
w Öte yandan Ardahan' 
dan Yanlızçam köyüne gitmekte olan kamyona açılan ateş sonucu Lise öğrencisi Ali Baydar öldü. 

Kamyon'a ateş ettiği saptanan bir komando gözaltına alındı. 


ADANA'DA 

Hasan Işık adındaki bir Tekstil işçisi, dün saat 16.00 sıralarında Kire mithane semtinde otobüs beklerken tabancayla vurularak öldürüldü, Ölen Hasan Işık'ın sağ eğilimli olduğu bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili olduğu iddiasıyla Ali Koç' 
un aranmasına başlandı. 
© Adana'nın Narlıca mahallesinde Halkın Kurtuluşçusu Ramazan Kaya' 
yı öldürmek zannıyla 
SGB üyesi Mehmet Mizan İzzettin ve eşi Türkan Burhan polis tarafından gözaltına alındılar 

Gözaltına alınanlardan Mehmet Mizan ve İzzettin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 

İZMİR'DE 

Konak ve Cumhuriyet Alanlarında TİKP'nin 
"MHP ve Kontrgerila- dan Hesap Soralım" afişini- asan 30 genç polis tarafından gözlatına alındı, 


CENEVRE TÜRK 
HAVA YOLLARI 
BÜROSU 
BOMBALANDI 

Cenevre'deki Türk 
Hava Yolları Bürosu dün bombalandı. Patlama esnasında büronun kapısı havaya uçtu ve camları kırıldı. Bombalama olayını, gazete ve ajanslara telefon eden Ermenistan 


Erica 


20.35 Turküler Geçidi 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Dinleyıcı İstekleri 
2130 Spor Dergisi 
22.02 Türk Hülk Müziği 
22.30 Bilin Çalalım 


23.30 Bizden Sesler 
24.00 Kısa Haber ler 
00.02 Sevilen Eserler 

00 55 Kısa haberle! 

01.00 Program ve Kapanış 


16.20 Arkası yarın 

17.00 Şarkılar 

18,00 Yurttan Sesler Kadınlar Top, 

18.30 Alle 

19.00 HABERLER 

19.30 Çeşitli sololar 

20.15 Türk Hafıl Müziği 

20.30 Olayların içinden 

21.00 Oyun Havaları 

21.15 Uluslararası kurulu lar. 

21.35 Türk Halk Müziği 

22.00 Fasıl 

22.30 Türküler Geçidi 

23.00 Solistler Geçidi 

23.30 HABERLER 

23.35 Türküler ve Oyun Havalari 

23.55 Program ve Kapanış 


17.00 Sizivı İcin 

18.00 Dünden Bugüne 
Müzik 

18.30 Çağdaş Turk Sanat Müziği 

19.00 Anıların Müziği 

21.30 Çeşitli Muzik 

22.00 Küçük KANSA 

22.30 Ca; dünyası 

23.00 Gecenin Getirdikleri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program veKâpar * 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S.AYDOĞAN BÜYUKÖZDEN , 

Müessese Müdürü: O,GURHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Kurtuluş Ordusu üstlen- di. 
HAVZA'DA 

Şehit Hasan Aktar 
Meydanında iki grup arasında çıkan çatışma sırasında, taş ve sopalarla birbirine giren gruplara Niyazi Özkan adlı fotoğrafçı tarafından ateş açıldı. Olayda Eyüp Karadeniz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Çatışan gruplar, daha sonra ateş açan Niyazi Özkan'ın fotoğrafçı dükkanını tahrip ettiler. 


Bir kum motoru fırtınada battı 


Bir kişi boğuldu, 
8 kişi ise kayıp 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul'da fırtınaya kapılan bir kum motoru battı, bir kişi boğuldu, sekiz kişi ise halen kayıp. 
Dün Karadere ile Armutlu arasındaki Katırlı mevkiinden kum aldıktan sonra İstanbul'a hareket eden, "Çanak 
Mehmet" adındaki kum motoru, Hayırsızada'ya beş mil kala yarim saat dalgalarla mücadele ettikten sonra battı, Gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan dört kişi kurtarıldı. Ancak kurtarılanlardan biri halen koma- dan çıkamadı. Motor mürettebatından bir kişi fırtınada boğuldu. Diger sekiz kişi ise bulunamadı 


Köprülüler... 
Baştarafı 1. Sayfada 


Sovyet yatırımlarıyla ilgili olarak Köprülüler, “İskenderun Demir-Çelik Tesisleri ve Seydişehir Alüminyum Tesislerini mal ile ödüyoruz. 1978' 
de 52 milyon dolarlık mal ihracı protokola kondu. Gelecek yıllarda bu miktar devam edecektir" dedi. 


Köprülüler ( İran'daki son olaylar nedeniyle ihracatın O kısıtlandığını Türkiye'de fuel-oil ve motorin açağı doğduğunu ileri sürerek, Rusya' 
dan bu maddeler için istemde bulunulduğunu belirtti. Buna karşılık 
Rus yetkililerinden fueloil ihraç olanaklarının bulunmadığı ve ancak bir miktar motorin verebilecekleri şeklinde cevap aldıklarını açıkladı. 


Ahmet... 


Bastarafı 1. Sayfada 


Hele bana maledilen suçlarla ilişkim sokaktaki bir vatandaşın ilişkisi kadardır. 


Kayınbiraderi Atilla Özkan'ın polis tarafından öldürüldüğü "Zeytinhurnu Olayı" denilen olayla ilgili olarak gözaltına alındığını bildirenŞener, daha sonra şunları belirtti: 


"Benim ismim bu davada polisin işkence ile aldığı ifadede geçmekte iken, 1978 Şubat ayının sonunda İstanbul Emniyeti 1, şubede bir hafta gözaltına alındım. Fakat sevkedildiğim toplum suçları savcılığınca soruşturmaya bile gerek kalmadan mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. 


"O tarihten itibaren polisin bildiği bir adreste ikamet etmekteyim. Ve kayıtlı olduğum okula devam ediyorum. 


Kendisi hakkında herhangi bir tutuklama kararı olmadığını söyleyen Şener: 

“Arandığımı basına yapılan o açıklamalardan sonrada aradan 40 saate varan bir zaman geçtiği halde açık adresime ne bir tebligat yapıldı, ne de polis aradı. 


ARANAN BAL 
FELSEFE öĞRETMENİYMİŞ 


Öle yandan, İstanbul 


Emniyet o Müdürlüğünün 
adlarını açıkladığı 21 
kişilik listede adı yayın- 


lanan Hüseyin Bal'ın da, Mudurnu ' Lisesinde Felsefe Öğretmenliği yaptığı ve Bolu Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olduğu Bolu Valisi tarafından acıklandı. 


MERKEZ BÜRO: 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 5437 


ABD'nin... 


Baştarafı 1. Sayfada 


karşı çıktı. 


ANLAŞMANIN 
ABD'DEKİ 
YANKILARI 


ABD'de "Güvercinler" 
Başkan Carter'i "Tayvan'a ihanetle suçlarken" eski Başkanlardan Ge rald Ford ve eski Dışişleri Bakanı Kissinger, anlaşmayı barışa hizmet eden büyük bir olay olarak nitdedi. 


PEKİN İN 
DİPLOMATİK 
ZAFERİ 


Çin Halk Cumhuriyetinde, Hua Guo-feng'in basın toplantısı ilk defa bütün dünyaya televizyonla nakledildi. Çin Komünist Partisi günlük yayın organı "Renmin Ribao", anlaşmayla igili haberleri ve yorumları bir özel sayıda sunarken, 'Tayvan sorunun Çin'in bir iç meselesi olduğu artk bütün dünya tarafından kabul edilmiştir" de di 

Ortak açıklama Kremlinde tepkiyle karşılandı. 
Sovyetler Birliği Birleşik Amerika'yı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya ie birlikte Sovyetler'e karşı üçlü bir ittifak kurmakla suçladı. 

Ordu yayın organı Kizıl Yıldız gazetesinde çı- 


kan yorumda, Birleşik Amerika'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ni Rusya' 


ya karşı bir şantaj aracı olarak kullanmak istediği öne sürüldü. 


Sovyetler Biriği'nin Washington Büyükelçisi Dobrin'in, haberi öğrendikten sonra, Beyaz Saray'a giderek bir yetkili ie görüştü. Görüşmeden sonra, gazetecilerin sorularını cevaplamayı reddeden Dobrin'in "Zoraki bir şekilde gülümsemeye çalıştığı" bildirildi. 


Moskova ise, bir süre dir sürdürdüğü, "Çin-Amerikan ittifakına karşı mücadde” kampanyasınım Zirvesinde iken, Çin-Amerikan ortak bildirisini yorumsuz bir şekilde verdi. Batı haber ajansları bu sessizliğin aslında bir muhalefeti ifade ettiğini belirttiler 


BA''LAVRUPA 
ANLAŞMAYI 
KUTLUYOR 


Fransız "Le Monde" 
gazetesi 17-18 Aralık tarihli sayısında olayı birinci sayfadan manşette ver. 
di. "Gerçekçi Politikanın Öğrettiği Bir Ders" başlığı altında yayınlanan yazı, Çin-Amerikan ilişkilerinin tarihini inceliyor. ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin halkının tek temsilcisi olarak tanmasının dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Fransız gazetesi, bu olayın etkilerinden sözederken, o "Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerde sağladığı üstünlük esası bir darbe yemiştir" dedi. 


Paris'te çıkan akşam gazetelerinden "France 
Soir" ise "Moskova Tecrit Oldu" başlığını kullandı 


Ingiltere Parlamentosu'nda konuyla ilgili bir konuşma yapan Muhafazakar Parti Milletvekili Robert Adley, anlaşmayı selamladıktan sonra, Çin'e uçak satılması- nın bu anlaşma sayesinde kolaylaştığını belirtti, Çin'in Batı dünyasının bir dostu olduğunun artık kanıtlandığını söyleyen Adley, Pekin'e karşı siyasi, diplomatik veya askeri konularda güvensizlik duyulmasının sözkonusu olmadığını açıkladı. 


Federal Almanya hiikümeti, anlaşmayı bir bildiri ile kutladı. "Dünya barışının sağlanması yo lunda önemli bir adım" olarak değerlendirilen anlaşma, Çin'le ilişkilerin yoğunlaşlırılması yönünde bir aşama olarak yorumlandı 


„Batı ajansları, Sovyetler Birliği'nin Çin Halk Cumhuriyeti sınırında 
46 tümen asker bulundurduğuna dikkat çekerek, bu tümenlerin masraflarının her geçen gün arttığını belirttiler. Çin' in milli savunmasını modemleştirmesi karşısında Rusya, ekonomisinin daha büyük bir kısmını savaş hazırlıklarma ayırıyor. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 2538 69 

İZMİR BÜROSU: 857.Sok.Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok Sefer İş Hanı, Kat:3, No: 16, Tel: 17 493, 


MISIR KARARI | 
OLUMLU KARŞILADI 

Ortak açıklamayı olumlu bulan ülkelerden birisi de Mısır. Mısır, Çin ie ABD arasında diplomatik ilişki kurulması kararımı, dünya barışı açısından olumlu bir adım olarak niteledi. 


MOSKOVA, ÎSRAIL ve 
TAYVAN ANLAŞMAYA 
KARŞI ÇIKTI 


. "Başbakan" ve "Dışişleri Bakanı"nın istifa ettiği Tayvan'da, ABD ve 
Çan Kay-şek taraftarları Taipeh'de Amerikan Bü- 


yükelçiliği önünde bir gösteri düzenlediler, 
Hua Guo-feng ve 


Jimmy Carter'ın ortak açıklamasını olumsuz o larak karşılayan bir başka başkent de Tel-Aviv ' 
di. İsrail Televizyonu olayı yorumlarken, ABD'yi eleştiren ifadeler kullandı ve Washington'un Israil 'e karşı yü kümlülü klerini mutlaka sonuna kadar yerine getirmesi gerekti ğini öne sürdü, 

ABD Başkanı Carter' 
ın Güvenlik Başdanışınani, Zbigniew Brzezinski yaptığı açıklamada, Çin 
Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurma kararı alınmış olmasına rağmen, ABD'nin Tayvan'a ekonomik ve ticari alanda yardım yapmaya devam edeceğini açıkladı, 
Çin Halk Cumhuriyeti nin, 1 milyarlık Çin'in tek temsilcisi olduğunu vurgulayan Brzezinski, ABD—Çin ilişkilerinin gelecekte daha da gelişeceğini belirtti. 


DGBF... 


Baştarafı 1. Sayfada 

toplantı sonunda demokrasi ve can güvenliğinin erçekleşmesi için başını GD'nin çektiği sahte solcu çetelere karşı mücadeleyi yükseltme kararı aldı. 

DGBF Genel Başkanı 
M.Ali Tablacı yaptığı açıklamada, gençliğe fikir özgürlüğünün sağlanması için mücadele ettiklerini belirterek, “okullar savaş alanı değil, dostluk alanları olmalıdır" dedi. 

Tablacı, gençliğe saldıranların yıkılacağını, faşist çetelerin bugünkü durumunun bunu açıkça gösterdiğini belirterek, bu sefer de pusuya yatan 
İGD ve sahte solcu çetelerin gençlik üzerinde zorbalık kurmaya çalıştiğını söyledi. Başını İGD'nin çektiği sahte solcu çetelerin kendileri dışında: okulları herkese "mezar" yapmayı hedeflediğini söyleyen Tablacı, 

“"Onların mezara gömmek istediği Türkiye geçliğinin özgürlüğüdür” dedi. 

Okullarda hakimiyet kuran çetelerin forumlarda kimseye söz hakkı tanımadıklarını, farklı düşünenlerin fikirlerini zorla önlediklerine işaret eden Tablaı açıklamasına söyle devam etti: 

“Anarşiyi önlemek istiyorsak, okullarda herkesin fikrini açıklayabileceği özgür ve demokratık tartışma Ortamı yaratılmalıdır. Okullar savaş a- 


lanı değil, dostluk alanı. 


olmalıdır Bir avuç zorba okulları öğrenim alanı olmaktan çıkarmış, kavga dövüş yeri haline çevirmiştir. Gençlik kitlesi okullarda kavga değil, dostluk istiyor, barış istiyor, Gençlik kendisini baskı altına almak için aralarında dolaşan gençlik dışı güçlere gereken dersi verecektir." 


Baştarafı 1. Sayfada Maden-iş Silahtar şubesi yöneticilerinin İsrafil Durmuş'u Hastanede ziyaret ederek baştemsilci 


seçildiğini bildirecekleri öğrenildi. 
Pazar günü de 500'e 


yakın Demir Döküm işçi si Ökmeydanı SSK Hastanesine giderek yaralı arkadaşlarını Ziyaret ettiler, ` 

Gureba Hastanesinde yatan Adem Toygan'ın durumu ise ciddi yetini koruyor ve doktorlar konuşmasını yasakladilar. 


Öte yandan İGD'ilerin önceki gece pusu kurarak evlerine dönen Demir Döküm işçilerine a- 


teş açmasının tepkileri sürüyor 

Saldırıya uğrayanlar saldırganların kimlikleri hakkmda açıklama 


yapmaya devam ediyorlar. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34602 | 


Numan Esin'e 


liyorsunuz 


ğın 


yararınadır. 


çıkacaklardır. 


öyle 


tarı Maden -İş'i 


mi? 


zü dönmüş kişilerdir. 


meme Ül eee “nd 


iddialarınızı ispata davet ediyorum. 
ve MESS'le gazelemiz arasında ne gibi bir ilişki olduğunu ispat edin. Kimdir gazelemiz adına Sayın Numan Esin'e para veren 'milli burjuva'? Bu para hangi 'dolambaçlı' yollarla Sayın Numan Esin'e iletilmiştir? Bu konuda elinizde bir belge varsa bunu gazelemizde bütün halka aç'klamaya hazırız. Sayfalarımız size açıyoruz. Buyrun hodri meydan. 

Bizim hesaplarımız açıktır. Aydınlık çıkarken halkın nasıl fedekarca gazetemize yardım ettiğini olaylarla, belgelerle açıkladık. Halkın bağışlarını kuruş kuruş ilan ettik. 

Siz bu iddianızla sadece Aydınlık'a, Sayın hakaret daha da önemlisi Aydınlık'ın çıkışı için cebindeki son on lirasını bağışlayan işçilerimiz çehizlerini gazelemize veren genç kızlarımıza, hiç bir şev bulamayınca saçını kesip satan analarımıza, kısaçası gazelesinin çıkması için hiçbir fedekarlıktan kaçınmayan halka da kara ça- 


Size onbeş gün süre veriyorum. Buyrun, delillerinizi gönderin. Yayınlayacağız. Aksi halde sizi mahkeme önünde iddialarınızı ispata ça- 


H 
E 


Baştarafı 1. Sayfada 
TÜSİAD 


etmekle kalmıyor, 


Çin-Amerika... 


Baştarafı 1. Savfada 


tarafı Tayvan sorununun Çinliler tarafından ba- | rışçı bir şekilde çözülmesini olumlu bulmakta- Í dır. Bu perspektif içinde, ABD, Tayvan'da bu- İ lunan bütün askeri üs ve güçlerini nihai hedef olarak tamamen geri çekmeyi kabul eder. Bu ni- | hai hedefe ulaşana kadar da ABD, bölgedeki gerginliğin azalması için, Tayvan'daki güçlerini yavaş yavaş geri çekmeyi taahhüt eder. 

Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin ilerleme kaydetmesi, bütün ülkelerin 


Her iki taraf da, uluslararası çapta bir askeri çatışma tehlikesine karşı çıkacaklardır. 

Her iki taraf da, Asya'da ve Pasifik Okyanusunda hegemonya mücadelesine girmeyeceklerdir. Her iki taraf da, başka bir devletin veya devlet grubunun hegemonya kurmasına karşı 


Her iki taraf da, bir üçüncü devlet adına görüşme yapamayacaktır. Her iki taraf başka bir devletle üçüncü bir devlete karşı bir anlaşma eya ittifak yapmayacaktır. E 


ANARŞİNİN KAYNAĞI 
VE İŞÇİ SINIFI 


sendika çemberini kırdılar. Bugün de Rus taraffabrikadan 


söküp attılar. 


Dün bu fabrikanın yiğitlerine pusu kuruldu. 
Kim mi bunlar? Demir Döküm işçisinin yolunu kesip, canını almak isteyen anarşistler kimler 


Söyleyelim. Barış dermeklerinin önde gelen “s4vaşımcı "ları. Toplantı salonlarını güvercin resifileriyle süsleyen Kemal Daysallar, Mehmet Ettürkler, Sahte TKP'nin, Maden - İş'in başın- daki adamları. İsmail Bilen'in "barışçı" ve "yumuşamacı” mücahitleri. Bunlar, aynı tezgahta çalıştığı işçiye arkadaşını vurduracak kadar gö- 


Sonuç ne oldu dersiniz. Amaçlarına ulaşabildilermi... Tam tersine Silahtarın işçisi bu haydut çetesine karşı daha büyük bir hınç ve öfkeyle doldu. Onların işçileri bölme ve Demir Döküm'de anarşi yaratma planları işçilerin 


Şimdi Türkiye'de halâ anarşinin kaynağı nedir diye araştıranlara soruyoruz: Dün Yıldıztabya'da pusu kuranlar anarşist 


midir değil midir? 


aynı kişilerdir. 


sına uğramıştır. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
uyanık ve cesur tutumuyla boşa çıkarıldı. | 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Bunları kışkırtan Türkiye, üzerinde planları olan Rusya mıdır, yoksa ionlar bu olayları rastgele mi yapmak tadırlar? 

Toplantılarda “Yaşasın Sovyetler Birliği" diye bağıranlar, Rus sendikacılarıyla başları sıkıştıkça gizli görüşmeler yapanlar, Demir Döküm işçisi İsrafil Durmuş'u kurşunlayanlarla 


Demir Döküm işçisi Rusya'ının işçi sınıfımiz üzerindeki planlarına ağır bir darbe indirdiği için bu saldırıya hedef olmaktadır. Demir Döküm işçisi fabrikada anarşiye sonverdiği ve bölücülüğü alt ettiği için Moskovacıların saldırı- 


Türkiye'de anarşi ancak bu saldırganların üzerine cesaretle yürünülebilinirse ortadan kalkar. Bu konuda Demir Dökümün demir bilekli, çelik yürekli işçilerinin mücadelelerinden öğrenilecek çok şey vardır. 


Aea) 


mea E Darii DOKUM.. mmm 


Öte yandan kendisi ile görüştüğümüz İsrafil Durmuş 'un eşi, saldırının Demir Döküm'deki İGD'1ilerden Mustafa Türker'in evinde planlandığını söyleyerek şunları anlattı: 


"O. akşamüstü 6.30-7 sıralarında şimdiye kadar mahallede hiç görmedigim 4 kişi, Mustafa'nın evinden çıktılar. Yüzlerini saklamaya çalışıyorlardı. O anda benim içime bir ateş düştü. (Bunlar benim kocam için tuzak kuruyorlar dedim.) 
Çünkü bu evde böyle sık sık toplantılar yapıy orlardı. Mustafa Türker, De mir Dökümdeki ilk kavga çıktıktan sonraki gün mahalleye geldi, kadınlar toplanmış konuşuyorlardı. Herkesin önünde, evinin kapısında bağıra bağıra 'Onlar bizi fabrikada yıktı. Biz de bu yeni sendikayı tutanları evlerinde öldüreceğiz' dedi. 
Aynen böyle söyledi. 


YURT DIŞI BÜROLARI 
FRANSA 


BELÇİKA 

1188, rue 

Josaphat 

11030 Bruxelles 

|Tel: 00322 
“215 4060 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 di 
Stockholm 
Tel:30 5639 


“İşte Mustafa'nın evinden çıkan 4 kişiyi görünce bunun için içime ateş düştü. Gece 1'de silah seslerini duyunca dışarı fırladım. Önce bizimkileri gördüm. Sonra koştum. Mustafa'nın kapısına 'Çık dışarı Mustafa, neden yaptın bunu?' diye bağırdım. Kapıyı hiç açmadı. Ne oluyor diye bile sormadı. Sonra iki polis geldi, kapıyı polis lere açtı ve gık demeden onlarla birlikte çekip git; ti 


“Adem çok kan kaybe diyordu. Ama kendinde id. 'Beni Cengiz vurdu' diyordu." 


Maden-İş Sendikası suçlamalar hakkında henüz hiç bir açıklama yapmadı. Bu olayın Pazartesi günü işbaşı yapacak olan Maden-İş 'e bağlı diğer fabrikalarda da tepkilere yol açması bekleniyor. 


HOLLANDA 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel:31 4761 
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1020 Renens 
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: YÜRÜYÜŞ dergisini .... 


Baş tarafı 1. Sayfada rencilerin can korkusu, yaralanma korkusu duymadan okullarına devam edebilmeleri her şeyden önce kendilerine bağlıdır, Aralarında bulunabilecek düşünce ayrılıkları ne kadar derin, ne kadar bağdaşmaz nitelikte olursa olsun, birbirlerine göstermeleri gereken hoşgörünün derecesine bağlıdır. 
Bu bakımdan ben bu ağır toplumsal bunalım döneminden, en çok gençlerimizin zarar gördükleri, bu durumdan ancak onların katkıları ile, bu çe kişmelerin anlamsızlığını görmeleri ile çıkabileceğimize inanıyorum. Şiddet eylemlerine girebilecek kadar ölçüsüzlüğe düşenler, kendilerini ne kadar haklı sayarlarsa saysınlar, karşı bildikleri kişilerin de kendilerine göre haklı olduklarını kabul etmeleri gerekir. Yalnız kendi dediğimizi doğru sayarsak, üzülerek belirteyim ki, konuları iyi anlamamaktır, bir tür dar görüşlülük, bir tür bağnazlıktır. 

Bu durumun nedenlerini eğitim düzenimizin yetersizliğine bağlayabiliriz. Demokratik ilkelere dayanan yeterince etkili bir eğitim almış, düşünmesini öğrenmiş, sorumluluk duygusu gelişmiş, hoşgörünün ne olduğunu anlamış kişiler ünlü bir düşünürün dediği gibi 
"Senin düşüncelerine katlmıyorum. Onlara inanmıyorum. Onları beğenmiyorum, ama bunun için de seni kınamıyorum" diyebilmelidirler. 

"ÖĞRENCİLERİN 

OKULLARINA 

ALINMAMALARI 

ZORBALIKTIR" 

Öğrencilerin görüş ayrılığından dolayı okullarına alınmamasını, saldwya uğramasını nasıl görüyorsunuz? 

NASUHOĞLL 

Gençlerin birbirlerini okullara almamaları ve zor kullanmaya kalkışmaları ise, haksız, insafsız ve ka- 


ba bir zorbalıktır. Tüm yurttaşlarımızın, tüm gençlerimizin özgürlük 


içinde okumak hakları olduğunu kabul etmezsek, kendimize yönelebilecek benzer eylemleri nasıl kınayabiliriz ? Böyle bir tutuma düşmek patolojik haller dışında hoşgörülebilecek bir hal değildir. Bu gibi eylemlere girişenler inançları uğruna değil de, açık yada 


kapalı örgütlere hizmet etmek için bilerek katılıy orlarsa 


bunlar kişilikleri hiç o luşmamış zavallı insanlardır. Ben bunları konumuz dışı sayıyorum. 

— Okullardaki olaylar polisiye tedbirlerle önlenehilir mi? 

NASUHOĞLU — Olayların sâdece polis önlemleri ile sona ereceğine inanmıyorum, Polis suç işlendikten sonra harekete geçer. Ya da suça yönelik davranışlara karşı caydırıcı önlemler alır Ama asıl önlem, kişilerir kafasına yerleşmiş suç: yönelik eğilimleri yok et mektir. Bu ise ancak eği timle olur. Eğitim sürec ilk çocukluk çağlarından yetişkinliğe kadar, hatta ömür boyu süren demokrasi ilkelerine dayalı bir süreç olmalıdır. Bu sade ce toplumsal konuları işleyen derslere, kimileri- nin ileri sürdüğü gibi ahlâk dersleri ile sağlanacak bir davranış değildir. Matematik ve fen derderi gibi doğa bilimlerini işleyen derslerinde müzik, resim, Özellikle beden eğitimi gibi derslerin de toplumsal davranış eğitimine çok etkili katkıları olabilir, sağlıklı düşünebilen, doğruyu yanlışı ayırdedebilen bir kafa yapısı oluşmasını sağlayabilir. Yoksa sadece polis önlemlerine yüklenmek üstümüze düşen görevleri başkalarından beklemek olur. 

Son olarak düşünce ve kaba kuvvet gibi temelden farklı iki kavramı karşı karşıya getirerek bundan sonuç Çıkabile ceğini sanmak, olayları anlamadığımızı göster- 


mekten başka bir şeye yaramaz. 


Sakatlar halen Insanca bir yaşam bekliyor.. 


ABONE ÜCRETLERİ : 
Yurt Dışı: 


Yurtiçi 


540TL. (6 Aylık 


90TL. (1 Aylık) 3ODM( Aylık) 270TL. (3 İN 90 DM (3 Aylık) 

1160 DM (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) (310 DM (Yallık } 


rın işgali altındaydı. 


nılacak insanlardır. 


budur, 


termek gerekir. 


Ülkü Ocaklarına 


yarayan siyaset 


Baştarafı 1. Sayfada 


sayısız örnekleri vardır. Bu siyaseti dergilerinde açıkça da savunmuşlardır. İşte kırk haramiler siyaseti böyle başladı. İlk başta yaramaz çocuk edası vardı. Fakat zaman içinde adım adım haydutlaştı ve varacağı yere vardı, 

Bu siyaset, Ülkü Ocaklarına karşı "çok şiddetli bir düşman' pozunagirse de, komandoları güçlendirmekten başka bir şeye yaramadı. 
Çünkü gençliği iki zorbadan birini seçmeye zorluyordu, Ülkü Ocaklarının zıddı olarak değil, başka kılıktaki bir benzeri olarak ortaya çıkıyordu. Kırk harami siyaseti, gençliğin büyük çoğunluğunu siyasetten uzaklaştırarak pasifizme ve sessizliğe itti. Bir kısım gençleri ise başka bir zorbanın , Ülkü Ocaklarının kucağına. 

Maceracıların okulları işgal politikası, Ülkü 
Ocaklarının işgal politikasını güçlendirdi. 1977 
yılı sonunda, CHP hükümeti kurulmadan önce yüksek okulların büyük çoğunluğu komandola- 


Siz işgalciliği geçerli bir yöntem Sayar ve bunu savunursanız, eninde sonunda hakimiyet işgalciliği en iyi becerenlerin eline geçer, Ülkü Ocakları hükümetlerin ve polisin de desteğini alarak 1977'ye kadar kaleleri birer birer düşürdü ve okulların kapısını tuttu. 

Bu olguda göstermektedir ki, maceracıların siyaseti geçmişte iflas etmiştir. Okulların işgallerine ancak tek bir si bilirdi: Öğrenim özgürl öğrenci kimliği olan herkesin can korkusu olmadan okuluna gidip gelebilmesi ve görüşlerini özgürce ortaya koyabilmesi. Bu siyaset, bizi geniş gençlik kitlesiyle birleştirecek ve Ülkü Ocaklarını tecrit edecek siyasetti. 

1978 başında CHP hükümeti kuruldu. Faşizmin ülke çapındaki gerilemesi artık büyük bir hız kazanmıştı. Faşistler devlet içindeki mevzilermi kaybetmeye başladılar. Ülkü Ocaklarının işgalleri de bu hükümet değişikliğinin bir sonucu olarak birer birer düşmeye başladı. Bu sefer de revizyonist işgaller dönemi başladı. 

Işgalcı politika bugün Ülkü Ocaklarının çöküşünü ve dağılmasını hızlandırmaya hizmet etmiyor, tam tersine bu gelişmeyi durdurmaya yarıyor. Çünkü Ülkü Ocaklarını tecrit etmiyor, Faşizmin baskısı ve etkisi altında kalmış onbinlerce gence bir çıkış yolu göstermiyor, onları Ülkü Ocaklarının kucağında kalmaya zorluyor. 
Örneğin revizyonistler ve maceracılar Eğitim Enstitülerinde okuyan 60 bin gencin okullardan atılmasını savunacak kadar gözüdönmüş bir haldedirler. Bu 60 bin genç yalnız Eğitim Enstitüsü öğrencisi. Bir de diğer yüksek okullar ve üniversiteler var. Revizyonistlere kalsa, yüzbinlerce genç faşisttir ve her türlü zorbalığa layıktır. Ülkü Ocaklarını güçlendirecek bundan âlâ siyaset olur mu? Üstelik Eğitim Enstitülü 60 bin genç olsun, düşman sayılan diğer gençler olsun yoksul halkın çocuklarıdır. Büyük çoğunluğu kaza- 


asetle Karşı durulanü savunmak, yani 


Revizyonistlerin gençliği 


“faşist gençlik" ve "halk gençliği" diye ikiye bölen politikaları da aslında bir sahtekarlıktır. 
Onların anlayışına göre bir kendi kafadarların- dan oluşan çeteleri vardır, bir de sürü olarak gördükleri gençlik kitlesi. Bu yüzden onlar, kendi görüşlerinde olmayan herkese zorbalık uygulamaktadırlar. 1970'ten beri gittikçe daha gerici ve faşist bir nitelik kazanan siyasetleri 


Bir şey aşırıya vardıysa sonu da yaklaşmış demektir. Ülkü Ocaklarının zorbalığı en aşırıya vardığı noktada başaşağı döndü. Her çıkışın bir inişi vardır. Şimdi onlar bayır aşağı yuvarlanmakta ve birçok genç onların elinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Revizyonist haydutluk da artık son haddine yaklaşmaktadır. 
Demek ki, onların da bayır aşağı yuvarlanacak ları günler yaklaşmıştır. 

Zorbalık kendi zıddı olan özgürlüğü doğurur. 
Zorbalığın son haddine varması ise özgürlüğün hakimiyetinin müjdesini ; vermektedir. Bugüne kadar hata yaparak zorbalığa alet olan arkadaşlar, bir an önce kendilerini düzeltmelidirler. Bu konuda onlara yardımcı olma ve çıkış yolunu gös- 


Ecevit bugün... 


Baştarafı 1, Sayfada önce, İsveç Başbakanı ile görüşmelerine devam edecek. öğleden sonra ise Vasa Var gemi Lersanesini gezecek. Aynı gün, Kral ailesine bir ziyarette bulunacak olan Ecevit, bir de basın toplantısı yapacak Saat 16.30'da mecliste eski Başbakan ve İs-Sosyal Demokrat 

Başkanı Olaf Pal- ile görüşecek olan 
Ecevit, saat 17.30 da Wallingga-tan'da Türkiyeli işçilerle bir toplantı yapacak, daha sonra da Türkiye Büyükelçiliğine gidecek. 

Ecevit İsveç'e gitme den önce Brüksel'de Kıbris konusunda verdiği de meçte şunları söyledi: 

"Hükümetimiz, Türkiye'deki siyasal sorunların Kıbrıs Türk toplumuna 


KAY IP— Pasomu kaybet tim. Hükümsüzdür. 
Gürsel YURTSEVER 


KAYIP— Aydınlık gazetesinden aldığım 000265 numaralı basın tanıtma kartımı kaybettim. Hü- 


kümsüzdür. 
Tufan BİLGEN 


Yayın ilanı 


Küçük İlanlar 


!İLAN TARİFESİ; 


24.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


" (Yayın Sayfasında #» Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim)350 lira 


yansıtılmaması ıçin özen göstermeyi, Kıbrıs Türk halkının siyasal erginliği- ne saygının bir gereği saydığı gibi, Kıbrıs soru nunun sağlıklı bir ortamda çözümü bakımından da zorunlu saymakladır. " 

Ecevit, bir soru üzeri « nede "Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve Türklerin givenliği sağlanınca çekileceğiz" şeklinde konuştu. 


IMF kredi... 


Baştaralı 1, Sayfada lenmesi görüşleri askıda 
kalacak. Bu miktarın 2 
milyar 400 milyon doları kısa adı DÇM wxn Dövize Çevrilir Mevduat Hesapları, geri kalanı ise banker borçları 

3- Türkiye'nin AET' 
den beş yıllık bir dönem için istediği 8 milyar dolarlık kredinir bu ay içinde alınması beklenen 800 
milyon dolarlık kısmı .ehlikeye düşüyor. 

4- Batı ülkelerinden istenen kredilerin verilmesi için görüşmelerin IMF' 
nin olumlu cevabina kadar başlatılması beklenivor. 


Santimi) 250'ira 
Santimi) 300 lira 
|(Santimi) 100 lir 
30 lira 


897 — OPEZT 


(Kelimesi) | 5lira 


Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu'nun. Çin'de yaptıkları gezi izlenimlerinin 2. bölümü 


Em, 


Gİ, 


Cao-yang Mahallesindeki çocuk yuvasının bahç esinde, çocuklar için küçük evler, küçük kulübeler, kaydıraklar, vücudu geliştirici çeşitli oyun araçları var. 


- 46 bin işçinin yaşadığı bir mahalle: CAOYANÇ 


© Mahallede 
8 ortaokul, 
9 ilkokul, 
8 vuva ve 8de 
bebek bakımevi var 

e Mahalleyi yöneten 
40 kişili 
komitenin başında 


yaşlı bir kadın IŞÇI Yutularda, kollektif yaşama, fedakarlık, kendini değil toplumu düşünme b gelen eğitim konuları 


bulunuyor 


e 


ve en 


Emekli işçi $ü Fung-yi; 
"26 yıllık sefalet, devrimle sona erdi” 


Şü Fung-yi, 68 yaşında bir emekli işçi. Caoyang Mahallesin- de oturan 4,200 emekliden biri. 
Çin'de emekli olunca insanı kaldırıp bir kenara koymuyorlar, Halka, topluma nasıl yardımcı olabilir diye ona yol gösteriyorlar. 


İşçilerden erkekler 60, kadın- 

# lar 50 yaşında emekli oluyorlar, Memur olarak çalışanların ise emeklilik yaşı 55. Emekli olduktan sonra maaşlarının yüzde 70'ini almaya devam ediyorlar, Hasta olanlar devlet tarafından iicretsiz tedavi ediliyor, Ölenlerin 


ise cenaze masraflarını devlet karşılıyor 

$ "Emeklilerden nasıl yararlanı- 
| yorfsunuz?" 

"Bunlar aktif olarak çeşitli 


se: 


© düzende 


sosyal çalışmalara katılıyorlar “Gençlerin çocukların yelişmelerine katkıda bulunuyorlar. Eski çektiklerini anlatarak, halkın siyasi uyanıklığının ayak ta tutulmasına yardımcı oluyorlar, Eskiden çekilen acıların unutulmamasını sağlıyorlar 


"Ayrıca her Perşembe günü bütün mahallede düzenlenen temizlik kampanyalarına katılıyorlar. 'Biz emekli old ama kafa mız, istirahat etmiyor 


#-yuin bunları anlatırken, yaşlı Şii de kafasını sallayarak dinliyor anlatılanları, Sonra da konuşmaya başlıyor 


76 bin kişinin yaşadığı Cao-yang Mahallesinden bir görünüş. 


diyorlar.” 


68 yaşındaki emekli işçi Şü Fung-yi, "Kurtuluştan önce 5 kişi, 5 
metrekarelik bir evde oturuyorduk, kira olarak da 40 kilo pirinç ödemek zorundaydık, bu bizim için yıkım oluyordu, 26 yıllık sefalet, devrimle sona erdi" diyor 


Eskiden 5 kişi 5 metrekarelik bir odada barınıyorduk 


"“"Kurtuluştan önce ailem 5 kişiydi. O zaman beş metrekarelik bir odada barınıyorduk. Kira olarak da ayda 40 kilo pirinç ödü 


işle 13 yıl çalıştım. Kurluluştan sonra ise bir dokuma fabrikasın da görev aldım. Sekiz yıl önce de yaşımdan ötürü emekli oldum 


"Şimdi bu evde dört kişi otu ruyoruz;: Oğlum, gelinim, toru num, birde ben." 


yorduk. Bu da bizim için yıkım Çevreye göz gezdiriyoruz: Iç oluyordu içe iki oda. Toplam 23 metreka 

“14 yaşında bir lamircinin yeymiş. Mutfağı üç aile ortakla yanına çırak olarak girmiştim. şa kullanıyorlar 


Annem babam ölmüştü. Amcamın yardımıyla daha sonra bir fabrikaya işçi olarak girdim. Eu 


Şü ve torununun yattığı odada, geniş bir yatak, büyücenek bir aynalı dolap, dir yemek masası, etrafında tabureler 


Yandaki odada ise oğ'uyla ge lininin paylaştığı yatak ve kitap lik 


Her ailenin kendi tuvaleti var Banyoyu sokaktaki kollektif ha mamda yapıyorlar. Çamaşırlar ise çamaşırhanede yıkanıyor. 


Toplam gelir 200, toplam gider 100 yuen 


"Ne nuz?" 

'4 yuen 80 fen. Eskiden 5 
yuen 45 fen ödüyorduk. Ama 1975'te kiralar indirildi." 

"Ive giren toplam gelir ne kadar?" 


"Yaklaşık 200 yuen tutuyor. 
Toplam gideri miz ise 100 yuen." 

"Oğlunuz ve gelininiz ne iş yapıyor?" 


kadar kira ödüyorsu- 


"Oğlum Şanghay'da işçi, gelinim ise yakındaki bir şehir olan Nanking'de demiryollarında çalışıyor. Hafta sonları buraya geli yor. Sabahları oğlum erken kalkıp kahvaltıyı hazırlıyor. Gelinim gelince bu işi o devralıyor, Torunum ise ortaokulda okuyor. 
Gelinim olmadığı zamanlar torunumun yemesi içmesi, ders çalış masıyla ben ilgileniyorum." 


Elini sıkıyoruz. Giderken, "Türkiye halkına, Türkiye işçi sı nıfına selamlarımı götürün. “ 

Biz de yazarak bu selamı sizlere iletiyoruz. 


aşla 


İçeriden kuş cıvıltıları gibi sesler gelen bina. Kapısının önüne büyük bir kara tahta konulmuş. Kara tahtanın üzerinde Çin- 


ce karakterlerde bir yazı. 
Ren tercüme ediyor: “Türkiyeli dostları- 


mız, hoşgeldiniz." 

Kara tahtanın yanında gülen yüzlü iki genç kadın. Onların yanında da pınl pırıl elbiseleri gibi,mini mini iki küçük Çinli çocuk. Biri ki, biri erkek. 

Öğretmenleri, "Sizlere okulumuzu bunlar gezdirecek" diyor. Bu sözler üzerine ikisi gelip ellerimizden tutuyorlar. Teker teker sınıflara sokuyorlar bizi. 

Bütün çocuklara 


, öğrenim ve veas M eğitim olanağı 
Bir sınıfta küçük taburelere oturmuş küçükler. 
Önlerindeki gene küçük bir masının üzerinde kara tahtaya çizilmiş resimleri siziyorlar. Yüzlerinde üthiş bir ciddiyet. Kapıdan içiri girince bizler, ayağa kalkıp alkışlıyor, 
Biz de alkışla karşılık veriyoruz 
"Burası diyorlar. 
Şanghay'ın doğusun- daki Caoyang Mahallesindeki dokuz ilkokuldan birindeyiz. Mahallede ayrca 8 orta öğrenim kurumu, 8 çocuk yuvası ve 8 çocuk bahçesi var. 
"Burası esas olarak çocukları okula hazırlayan bir sınıf. Çocuklar burada oyunla dersi birleştiriyorlar. Böylece okumaya başladıklarında dersleri yadırgamıyorlar. 
Saat 8'de geliyorlar, ders ise 9'da başlıyor. Çocuklar 30'ar dakikalık iki ders görüyorlar. Geri kalan zamanı ise şarkı ve oyunla geçiriyorlar." 


Çocuklardan kurulu orkestra 


Coayang, mahallesini bize gezdiren mahalle komitesi başkanı Zu Fung- 


birinci sınıf” 


yuin, "Sizin için küçük bir gösteri hazırladılar" diyor. 


Minikler elimizden çekiyorlar. Geniş bir salona gidiyoruz. Bir köşede piyano, piyanoda öğretmenlerden biri. Yanında öğrencilerden bir orkestra, Çin çalgılarından kurulu 

Bize ayırdıkları sandalyelere oturuyoruz. Sunuculuğu yapan 6 yaşındaki küçük hanım gelip selam veriyor ve programı açıklıyor. Önce bir dans seyredeceğiz. Ellerinde kırmızı bezlerle sekiz-on çocuk geliyor ve öğretmenlerinin eşliğindeki arkadaşlarının çaldıkları ezgiye ayak uydurarak ritmik bir dan- sa başlıyorlar. 

Bunu, Mao Zedung ve 
Hua Guco-feng'i öven bir türkü izliyor. 


Dalgacı balıkçının 


öyküsü 


Ardından balıkçının öyküsü başlıyor. Şipşirin bir küçük balıkçı geliyor. 
Dalgacı mı dalgacı. Balık tutacak yerde, kuş kıyafetine, kelebek kıyafetine bürünmüş kız arkadaşlarıyla danslar ediyor, oyunlar oynuyor. Tabii sonunda ortada balık filan yok. Arkadaşları toplanıyor, küçük balıkçıyı eleştiriyorlar. Dalgacılığı bırakmasını, kendini toparlamasını istiyorlar. Balıkçı tekrar nehrin yolunu tutuyor. Kuş ve kelebek gene geliyorlar, ama bu kez aklını çelemiyorlar, Ve bu çalışmasının ödülü olarak büyük bir balık yakalı- 


LE 


Dersle oyunun birleştirildiği, çocuk yuvaları hem çocukların tyi bir şekilde ilkokula hazırlanmasını, hem de ailelelerinin üretime kalılabilmelerini sağlıy or. 


Æ Eskiden ekilmeyen tarlalar üzerine kurulan mahallede 
19 bin aile 
barınıyor 


Æ Kiralar 
90 ila 45 TL 
arasında değişiyor 


Cao-yang Mahallesindeki çocuk yuvasına girdiğimizde birden etrafım z cwıl cwıl çocuklarla çevrildi. Yuvanın çeşitli bölümlerini elimiz den tutarak bizi onlar gezdirdi. 


Müzik ve danslarda geleneksel Çin motifleri devrimci bir içerikle sunuluyor. 


yor küçük balıkçı ,alkışlarla oyun bitiyor. 

Ayağa kalkıyoruz. Bütün çocuklar etrafımızı sarıyor. Bizi çekiştire çekiştire, kapıya kadar uğurlu yorlar. Minicik eller sallanıyor ardımız- dan, biz Caoyang Mahallesini gezmeye devam ediyoruz. 


19 bin aile, 

76 bin kişi 
Caoyang, Şanghay'ın kuruluşundan sonra ilk kurulan mahallelerden bi- 


ri. 1951'de kurulmuş. 
19.000 aile, toplam 


76.000 kişi yaşıyor mahallede. Kurtuluştan ënce işlenmeyen tarlalar olan bu bölgede şimdi iki ila 5 katlı binalar yükseliyor. Sokakların iki yanı ağaçlı. Sanayi bölgesi olduğu için ağaçların havayıtemizlediğini söylüyorlar. 


Mahalleyi 40 kişilik bir komite yönetiyor. 
Başkanı da bir kadın; Zu Fung-yuin, Emekli bir işçi. Mahallede okulların 
yarısıra iki hastane, 16 
tane de bakımevi var. 
Ayrıca bir sinema ve tiyatro gösterileri için kullallan kültür merkezi, bir 


sinema, bir tiyatro, bir park, bir de yüzme havuzu bulunuyor. Mahalle halkı ihtiyaçlarını çeşitli büyüklükteki 60 dükkandan karşılıyor. Berberler, çamaşırhaneler (çamaşırlar evde değil, kollektif çamaşırhanelerde yıkanıyor), banka, postane. 

Aslında mahalle değil, adeta bir şehir. 


Kiralar 
90 ila 45 lira 


Mahallede yaşayanların büyük bir kısmı işçi. 
Ayrıca az. sayıda hükü- 


met görevlisi ve öğretmen de var. 


Kurtuluştan önce halk ya kamışlardan yapılmış evlerde, bazıları da evsizlikten Vangpoo ırmağı üzerindeki kayıklarda yaşarmış. Kurtuluştan sonra hükümet derhal konut sorununu ele almış. Mao Zedung "Kitlelerin, halk kitlelerinin hayat şartlarına, konutlarına, büyük önem vermeli" talimatını verdi. 

Evler üç tip. İki odalı olanlar 28-30 metre kare. 
Küçük boy olan daireler ise 21-23 metre kare. Bir de tek odalar var, bunlar da 14 ila 17 metre kare arasında değişiyor. Tabii bu sadece kullanım alanı. 
Tuvalet ve mutfak her katta ortak. 

Kira ise bizim ölçülerimize göre gülünç. Türkiye'de ailede iki kişi çalışıyorsa, birinin maaşı kirayı güç karşılarken, burada metre kare başına 
20 fen alıyorlar, yani 
30 metrekarelik bir daireənin kirası 6 yuen, yani 90 
lira. Zu, "Bu mahalledeki evlerin kirası, bir işçi maaşının yüzde 4 ila 8'i arasında değişir" diyor. 

Evlerin dağıtımını ev bürosu yapıyor. İhtiyacı tespit edip, tahsisi yapmak, bu büronun işi. 

İhtiyaçların karşılanmasını soruyoruz. Zu' 
nun cevabı rakamsal: 

"Mahalle ile birlikte dükkanları kurmaya başladık. Şu anda büyük mağaza tipinde 9 dük: 
kan var. Bunlar 1953'te kurulmaya başlandı. O sıra yılda kişi başına or- 


talama 11 yuenlik mal sa- | 


İlkokul süresi eğitim, okuma yazmaya hazırlığın yanında çocukların sosyalist lopluma hazırlanmasını da içeriyor. 


tıyorlardı. Şimdi ise yıllık kişi başına satış 210 
yueni buluyor. Üretim artışına bağlı olarak gelir arttıkça, mağazaların satışı da artıyor." 


Kadınlar boş zamanlarını çalışarak 


değerlendiriyor 


Mahallelerde oturanların çoğu çalışıyor, Ya çalışmayın, ev işiyle vakit geçiren kadınlar? Onlardan sosyalizmin inşasında nasıl faydalanılır yor? 

Cevabını kendi gözlerimizle gördük. Okuldan çıktıktan sonra arabalarmız yeni bir yapının önünde duruyor. Kapıda iki görevli karşılıyor bizi: 

"Mahallemizdeki kadınlar boş vakitlerini bu atelyelerde değerlendiriyorlar. Burada 18 işletme grubu var. Bunlar çeşitli atelyelerde çalışıyorlar. 
Toplam çalışan kadın sayısı 3.000'i aşıyor." 

Atelyelerden birine giriyoruz. Bir grup kadın tertemiz önlükleriyle masaların başına oturmuşlar, çalar saat, tükenmez kalem monte ediyorlar. 
Montajı tamamlananlar, paketleniyor, . parçaları gönderen fabrikalara yollanıyor. 

Hemen bunun yanın- daki atelyede ise top top kumaşlar, göz açıp kapayıncaya kadar kesiliyor. 
Kenarları bastırılıyor, Ütüleniyor, paketleniyor. 
İşte size bebek bezleri. 
Çin gibi nüfusun her yıl birkaç milyon arttığı ülkenin önemli bir ihtiyacı boş zaman faaliyeti olarak karşılanıyor. 


“Hayat düzeyimiz sürekli yükseliyor” 


Mahalle komitesinde görevli, Çen Min-sing genç bir işçi. "Halkın yaşam düzeyinin yükseltilmesi çok önemli" diyor. 
"Eskiden büyük bir sefalet içinde yaşıyorduk. 
Ama kurtuluştan sonra 
Çin - halkının hayatında çok şey değişti. Halkın yaşam düzeyi sürekli yükseliyor. Eskiden geçinebilmek;, için beş on kuruş kazanabilmek için enkötü işlerde en ağır şartlarda çalışır, çok kötü koşullarda bir kovuk- ta barınırdık. Şimdi düz- gün evlerimiz, hatta bankaya yatıracak kadar bile paramız var. 


YARIN: Yanağa saplanan iki iğne ile yapılan beyin ameliyatı 


